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Vieinam İçin Mücudele Tum Demokratik Türkiye için de Mücudei 


AP iktidarının Güney Vietnam kukla yöneticilerine yardımı konusu, gençlik kuruluşlarımızın ve devrimci yazarlarımızın sert tepkisiyle karşılandı. İlhan Selçuk'un bu konuda çağrı niteliğindeki yazısından bazı parçaları aşağıya aynen aktarıyoruz: 


Türk milliyetçileri, Türk aydınları, Atatürk'çüleri, gençliği, üniversiteleri, ve göğsünde insan yüreği bulunan herkes bu ayıbın karşısma dikilmek zorundadır. Eger Vietnam'da yardım edilecek birileri varsa o da Milli Kurtuluş Cephesidir. Tıpkı bizim Kurtuluş Savaşımızda olduğu gibi «Yedi 


JOHNSON 


LYNDON B. 


ABD. Başkanı 

Temelleri, yıllardır yoksul ülke halklarının alın teri ve son yıllarda da en iğrenç ve zalimce cinayetlere kurban ettiğiniz Vietnam halkının Kanları 


ile sularan O imparatorluğunuzun, tahmin ettiğimiz gibi, başkanlık dönemi- 


nizde çökmesi en candan dileğimizdir. 

Yoksul bir ülkenin gençliği olarak, bir kere daha hatırlatırız ki, «Ezilen uluslar, bir gün ezenleri mutlaka yok edeceklerdir » 

Saygılarımızla. 

HOCHİ MİNH 


Kuzey Vietnam Cumhurbaşkanı HANOİ 
, Vietnam halkının, ortak düş 


emperyalizme karşı giriştiği haklı savaş, kazanılan zaferler, dünyanın bütün geri kalmış halklarına örnek olmaktadır. 

Geri kalmış Türkiye'nin gençliğin - 


C.D 


aD alih 


Düvel» e karşı savaşan yoksul Vietnam halkıdır. 

Hem komprador iktidarını protesto etmek, ve hem de Türk milleti ve devrimcilerinin gerçek duygularını belirtmek için «Vietnam Milli Kurtuluş Cephesine Yardım» kampanyası açmalıyız. 
Türk halkı elinden geldiğince Vietnam milliyetçilerine yardım ederek Gazi Mustafa Kemâl Türkiye'sinin şerefini kurtarmalıdır. 

Cumhuriyet, 12.2.1968 


Yukarıya aktardığımız çağrı, özgürlükten yana, milli bağımsızlıktan yana, ezilen halklardan ya- 


dan kahraman ve vatansever Vietnam halkına ve gençliğine selâm. 

ALEKSİ KOSİGİN 

S.S.C.B, Başbakanı 

MOSKOVA 

Yoksul bir halk, emperyalist bir ordu ve onun uşağı Faşisi bir yönetim tarafndan ezilirken, o sosyalist ülkenin başbakanı olarak, dünya kamuoyu 6- 


nünde politik açıklamalarla Vietnam halkından yana olduğunuzu söylemenizin tarih önündeki sorumluluğunuzu 


azaltmıyacağını hatırlatmak isteriz. 

Selâmlarımızla, 

HAROLD WİLSON 

Britanya Başbakanı 

LONDRA 

Emekçi bir partinin o liderliğinden yükseldiğiniz başbakanlık koltuğundan, yoksul ve emekçi Vietnam halkının emek sömürücüleri tarafından O silâhla ezilmesine alkış tutmanızı, emekçi bir halkın gençliği olarak dünya kamuoyu önünde kınarız. Saygılarımızla, 


na tüm devrimcileri göreve çağırmaktadır. Ayrıca, aşağıya aldığımız devrimci gençlik kuruluşlarının çeşitli devlet başkanlarına yolladıkları telgraflar da bu doğrultudadır. 

Bütün devrimci kuruluşlar, gerek «yardım kampanyası» gerekse, Amerikan emperyalizmine kar şı diğer etken mücadele biçimleriyle harekete geçmelidir. 


Türk Solu bu mücadelenin içindedir ve bu yoldaki girişimlere var gücü ile katılacaktır. 

Vietnam için mücadele, tam bağımsız, demokratik bir Türkiye için mücadele etmek demektir. 


Charles De GAULLE 
Fransa Cumhurbaşkanı 


PARİS 
NATO ve ülkenizin bağımsızlığı konularındaki bilinçli ve hassas tutu 


munuzu kutlar, bağımsızlık için dövü şen Vietnam halkını daha güçle desteklemenizi candan dileriz, 

Saygılarımızla. 

MA1O ÇE TUNG 

Çin Komünist Partisi Başkanı 

PEKİN 

Yoksul bir kalkın gençliği olarak. 
yoksul Vietnam O halkınm hkl sava sını desteklemenizden duyduğumuz 


vinci belirtir, bu uğrrda çaba sökte renlere zafer dileriz. 

Gelecek, yoksul halklarındır. Say - gılarımızla. 

İhsan Sabri Çağlayangil 

Dışişleri Bakanı 

ANKARA 

Halkların bölünmezliği ilkesi açi -E , smdan, Güney Vietnam'ın oyuncak as-E 


kerlerine kan ve ilâç yardımında bu -Z 


lunmanız, emperyalizme karşı ilk kur. 


tuluş savaşını vermiş bir halkin Dışiş-z 


leri Bakanı olarak, size tarih ve dün-E ya kamuoyu önünde, mıyacağınız o sorumluluklar 


yükleyebi-E lir, 


Emperyalistlerin, yoksul O ülkelerdeZ oynadıkları oyunları daha büyük dikkat ve titizlikle izleyerek, Tür 


halkını dünya halkları dırmamanızı dileriz. 
Eğer yardım nun Türkiye'ye bölünmelere nam halkına yani Kuzey ve Vietnam'a eşit miktarda Saygılarımızla. 


yakışan şekli; 


Hasan YALÇIN Taner CAKIROĞLUZ İTÜTOJB. Başkanı |, AML 


İTÜTB. Başkanı 


büyük birz 


altından kalka Z 


önünde utan- 


söz konusu ise, bu-Z sahteZ aldanmıyarak tüm Vict-E 
Güneye yapılmasıdır.E 


Yıl 

Sayı 
20 Şubat 1968 
100 Kuruş 
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Amerikan Emperyalizmine Karşı 


Vietnam Milli Kurtuluş 
Cephesini Destekliyoruz 


Kurtuluş Ordusu Amerikan hava hücumlarına karşı... 


Zafer Vietnam ys Halkınındır 


Vietnam halkı, A- 


Kahraman merikan emperyalizmine karşı, yüce bir savaş veriyor. Bu savaşta zafer, mutlaka Vietnam halkınındır. Bunu söylerken o biliyoruz ki, tepeden tırnağa silâhlı emperyalizme ağır darbeler indiren Vietnam halkının ne nükleer silâhları, ne de Amerikan saldırganları gibi, geniş maji kaynakları var. Ama savaşta zaferi belirleyen şey, para ve silâh değil, halkm kendisidir. 
balk kitleleri harekete geçmişse, eğer bir ülkede «ya istiklâl, ya ölüm» odenmişse ve eğer bir ülkede yediden yetmişe herkes, eline silâl alıp, halk düşmanlarınım karşısına (o dikilmişse, Amerikan oemperyalisilerinin ve uşaklarının yapabilecekleri tek şey, ya çekip gitmek, ya da kalıp ölmektir. 

Vietnam Kurtuluş Savaşı, bir 


halk savaşı olduğu için ve tarih- 


sel gelişim çöken, çürüyen emperyalizmden değil, ulusal bağımsızlıkları uğruna savaşan Vietnam halkından yana olduğu için, bütün. devrimci iyimserliğimizle, Viefnam halkının Zzafevini şimdiden kutlayabiliriz, 
Çağımız, ulusal reketleri o çağıdır. 
rinci düşman, kervanın başını 


kurtuluş ha- 
Bu savaşta bi- bütün emperyalist 

çeken Amerikan emperyalistleridir. Asya, Afrika ve Lâtin Amerika halkları, bu kaçınılmaz mücadele içine girmişlerdir ve gireceklerdir. 

Bütün ulusal kurtuluş savaşları, karşılıklı olarak birbirlerini etkiler, biribirlerini belirler ve dünya kurtuluş hareketinin bir parçası olarak gelişirler. Hepsinde 


Eğer bir ülkede geniş 


aynı devrim Kanunları geçerlidir. 
Değişen şey, ülkenin özel şartla. 
rdr. İşte Vietnam savaşı, dünya ulusal hareketlerinin en önemli bir aşamasıdır, o Türkiye'nin ulusal kurtuluşu da, Vietnam savası gibi, dünya devriminin bir halkası olacaktır. Gnun icin, Vietnam halkımın geleceği, bizim geleceğimiz, ohün zaferi, bizim zalerimizàir. 

Ne zaman bir Vietnamlı savaşçi, bağımsızlık uğruna düsman saflarına öldürücü darbe indirirse, bu Türk halkımın ulusal kortuluş dâvasına da bir katkıdır. Ve ne zaman, Amerikan emperyalistleri, bir Vietnamlı savaşçıyı kurşunlasalar, aynı kurşun Tüik dev. 
rimcilerine de atılmış demektir. 

Bu mücadele içinde Türk sevrimeilerinin görevi, milli bağımsızlığı uğruna, Vieínam halkinm ba- mi azlığı Oo uğruna, dünya kuartuş hareketlerinin bir parçası olaek emperyalizme karsı mücadele- de yerini almaktır. Önümüzdeki ilk hedef, Türkiye'yi ve giderek bütün Orta Doğu'yu emperyalistlerden ve karşı (o devrimcilerden temizlemektir. o İzleyeceğimiz tek yol, Mustafa Kemal'in yoludur. 

Halk ulusal kurtuluşunun bilincine (o vardıkça ve tarihsel gelişim ulusal kurtuluş O savaşından yana oldukça, emperyalistler ve işbirlikçilerinin «nükleer dişleri» teker teker sökülecektir. 

Amerikan emperyalizminden kurtulmak için yapılacak tek şey, nitelik, gereği saldırgan olan emperyalizmle dişe diş mücadele etmektir, 

Vietnam yurtseverlerini, Türk milliyetçileri olarak salâmlıyalım. 
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Üzerine 
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T.Ö.S.'ün İstanbul Şubesinin salonunda düzenlenen açık oturumda konuşmalarından ötürü İlhan Selçuk ve Mihri Belli hakkında kovuşturma açılmıştır. Komprador-ağa ortaklığının iktidar dizginlerini elinde tuttuğu Türkiyemizde böyle şeyler olağandır. Ama bu olayın olağan sayılmaması gereken bir yanı var. Meselenin adli mercilere aksediş tarzı. Bu işte savcılığın harekete geçmesini sağlıyan, «sosyalist» parlâmenterlerimizden Behice Boran'ın en yumuşak deyişle gereksiz diye nitelendirebileceğimiz bir davranışı olmuştur. Boran'ın ve yakın çevresinin artık iyice huy edindikleri kendi sollarındakileri yasa dışma itme taktiği bu kez sonuç vermiştir. 


Konusu «Türkiye'nin devrim stratejisi» olan açık oturumda, İlhan Selçuk'un inceleme niteliğinde konuşmasından bir sözü, öteki söylediklerinden tecrit ederek ve fikir silsilesinden ayırarak ele alan Boran, «Öyle anlaşılıyor ki sayın İlhan Selçuk silâhlı ihtilâlden yanadır. Biz böyle bir şeyi reddederiz. Biz seçimle gelip sosyalizm yapacağız» anlamına gelen bir yorumda bulunmuştu. Ve bir dergi de, herhalde Boranların bu eski taktiğinin yabancısı olduğundan ve güdülen maksadı sezemediğinden, açık oturuma dair yayınladığı bir röportajda bu yoruma yer vermişti. Sunulan bu fırsattan yararlanmayı ihmâl etmiyen gerici basın, büyük manşetlerle Selçuk'a ve Beili'ye karşı hücuma geçti ve haklarında ünlü 141, ve 142 nci maddelerin uygulanmasını istedi. Bütün bu tahrikler adli mekanizmayı harekete geçirecek kadar etkili olabildi. 


İlhan Selçuk hergün yazı yazan ünlü bir yazardır. Bizim demokrasimizde neyin nasıl söyleneceğini en iyi bilenlerdendir. Selçuk'un görüşleri de en ufak ayrıntılarına kadar yüzbinlerce okuru tarafından bilinir, O Türkiye'nin sosyalist akımında Mustafa Kemal kolunun temsilcilerindendir. 
O kolun baş sözcüsü Selçuk'tur. Hiç şüphe yok ki, Selçuk «Devrimci» dediği zaman, hayalinde ilk çizilen resim; Kocatepe'deki Mustafa Kemal'dir. 


Sugimün Türkiyesinin sosyalist akımında Mustafa Kemal kolunun önemli yeri vardır. Bizim gibi ülkelerde asker-sivil aydın zümrenin devrimci potansiyelini küçümsemek kadar büyük yanılgı olamaz Bu zümreden gelme niceleri hayatlarını Türkiye emekçilerinin kaderine bağlamış ve en güvenilir, en sağlam devrimciler olarak devrimci eyleme katılmışlardır. 


Bugünün en tutarlı Atatürkçüleri, geçmişteki acı tecrübelerden ders alabilenler, ve Mustafa Kemal geleneğine bağlılığın sosyalizme yönelmeyi gerektirdiğini kavrayanlardır. Bambaşka bir yolu izlemiş olan Mihri Belli- nin Selçuk'la ayni sonuçlara varmış bulunmaları ve Türk toplumunun bu iki ayrı devrimci tipinin demokratik devrimi gerçekleştirme konusunda, tam bağımsız ve gerçekten demokratik Türkiye'yi gerçekleştirme konusunda ayni görüşe varmış bulunmaları Türkiye'de devrimci akımda olumlu bir gelişmenin belirtisidir. 


Behice Boran'ın iktidarın baskı kuvvetlerini harekete geçiren bu tutumu bizim için bir sürpriz olmamıştır. Sosyalist ahlâkla asla bağdaşmayan bu davranışa üzülürken biz TİP saflarındaki kalabalık sosyalistleri, namuslu devrimcileri düşünmekteyiz, TİP'in gerçek gücünü temsil eden bu namuslu insanlar, elbette ki Boranların davranışlarının örgütlerine şeref getirmediğini görebilmektedirler, ve bunlar, ergeç, TİP içinde parti-içi demokrasiyi kurarak, sosyalist ahlâkı yüksek tutanları egemen duruma getirmeyi bileceklerdir. 


Türk SOLU 
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ABONE 
OLUNUZ 


ABONE 
BULUNUZ e 


TÜRK SOLU - SAYFA:2 — 


Türk Soluna 


YILLIK ABONE TUTARI: 20 LİRADIR. 
Yeni Abone Adresi ve İdare Yeri: 
Babıâli Cad. No: 31 İstanbul. Tel: 27 39 61 


Güney Vietnam K.C. kaynaklarına göemperyalistlerinin ve 


re Amerikan uşaklarının kayıpları. 


iğ sari 
İLE 


N  OİMMA BPİLEN Dü 
1 MAM ASKERİ ARKH. 


BAYILAN 
SANA EMİLEN 


DÜŞÜN ÜLEK ve iM na KDiLEM ULAK 


Güney Vietnam K.C. 
nin Verdiği Rakamlar 


Güney Vietnam Halk Silâhlı Kurtuluş Kuvvetleri, bir resmi tebliğ yayınlayarak, savaşla ilgili rakamlar vermiştir. Yukarıdaki tablo, bu istatistiklere dayanmaktadır. 


(1967 aralık ayı sonuçları dahil değildir.) Güney Vietnam Giai Phong basın ajansının verdiği diğer rakamlar şöyledir: 

Son 7 yıl içinde Güney Vietnam halkı ve silâhlı kuvvetlerinin başarıları: Savaş dışı edilen düşman Sayısı! 
(Amerikan ve uydu birliklerden) 300 
bin kişi, diğer karşı devrimcilerle birlikte toplam: 1,5 milyon Kişi. 

Imha edilen veya düşürülen 


uçak sayısı : 8590 
Imha edilen düşman askeri 

araç sayısı ! 15835 
Batırılan düşman gemisi 

sayısı ! 463 
Ele geçirilen askeri mevkiler: 2704 
Uçurulan köprü sayısı : 1302 


Güney ietnam Kurtuluş Cephesinin kontrolündeki bölge, ülkenin 4//5 i. 
Bu bölgelerde yaşıyan insan sayısı ! 
nüfusun 2/3 ü. 


G.P. 500.000 T.L. 
aldı 


CHP'deki Ortanın Solu için güvensizlik kaynağı olan ve bu yüzden partiden ayrılmak zorunda bırakılan Feyzioğlu fraksiyonunun Güven Partisine hazineden yardım Kanunu çıkışı da haftanın olaylarındandı. 


Siyasi Partiler Kanununun 4. maddesini GP ve AP ayni açıdan yorumlayıverdiler: «Yardım almak için Parlâmentoda grüp teşkil etmek yeter ve artar bile.» 


«Seçim Kanununun 74. maddesi ayni zamanda yardım alacak partinin, parti olarak, seçimlere kKalılınış olmasını da gerekli, bulur.» görüşünü savlinon diğer parti sözcülerinin itirazları tabiatile boşuna idi. Atı alan Üsküdar geçmişti. 


İşin acı tarafı, oOdağıllan şey, bir yığın anti-demokratik Kanurla tilen yönetime katılması yasakianan inillet çogunluğunun parası idi ve muhalefet iiirazını sadece usul bakımından yapmaya çalıştı. 

Seçim Kanunu velevki biraz zorlanmış da olsa, AP yöneticileri akıllıca bir taktik uygulamışlardı: Amerikan emperyalizmi oyörüngesindeki tutumlarından ötürü anti-emperyalist güçlerin infialini tek. başlarına Üzerlerine çekmekte ısrar etmemeliydiler. Hedefin dağılması gerekirdi. Yakın zamana kadar İnönü'nün sağ kolu olan Feyzioğlu fraksiyonundan daha münasip ortak mı bulunurdu! 


CEP ve Ortanın Solu 


Şubat başında toplanan CHP Parti Meclisinde, beklenilenin aksine, ortanın solu tasfiye edilemedi. Bu konuda teşkilâttan gelen baskıların muhakkak ki önemli etkisi olmuştur. 


Vietnam 


Geçtiğimiz haftanın en önemli konusu Güney Vietnamda bir tutam satılmış dışında tüm halkı temsil ettiği artık düşmanlarca da iyice anlaşılan Milli Kurtuluş Cephesi'nin başarılı tarruzu olmaya devam etti. Gerçi, bu satırların yazıldığı sırada Hue kalesinde göğüs göğüse cereyan eden kanlı çarpışmalar ile Da Nang ve Kesan dolaylarındaki şiddetli çarpışmalar dışında durum hissedilir şekilde sakinleşmiştir. Ama, Amerikalılar, Güney Vietnam'ın kuzey bölgesindeki üslerine karşı ağır bir taarruzu hâlâ da bekliyor ve kukla Güney Vietnam hükümetiyle birlikte ellerinde bulundurdukları şehirlere karşı ikinci bir taarruz ihtimalini gözden uzak tutmuyorlar. 


Vietnam yurtseverlerinin son taarruzu da maddi kuvvet farklarını bilen hiç bir yorumcu tarafından kesin sonuçlu, yâni Amerikalıları Vietnam'- dan denize dökecek bir taarruz olarak görülmemişti. Buna karşılık, kuş beyinliler dışında Vietnamlıların yenilebileceğini düşünen de çıkmıyordu. 
M. K. Cephesinin son başarıları bu gerçeği kuş beyinlilere de anlatmış olmalıdır. 

Bu başarıların bizde çeşitli yankıları oldu. Genellikle halk, şehirde, kasabada, köyde, dolmuşta, otobüste, kahvede, köy odasında, Vietnam milletinin, Amerika'ya ve Güney Vietnam'lı satılmış yöneticilere karsı destan konusu olmaya hak kazanan başarılarını içten sevinçle izlediğini gizlememekte, tarafların kayıplarına dair Amerikalılardan alınıp Anadolu Ajansı kanalıyla verilen gülünçten de beter uydurma haberlere bıyık altından kıs kıs gülmekte, Vietnam halkının kahramanlıklarını içine sindire sindire âdeta kendine mal etmektedir. 


Son hareketlerin AP yöneticileri üzerindeki etkisi ise tam tersine oldu. 
Bir önceki haftanın sonlarında — 8 
Şubatta — Cumhuriyet Senatosunda konuşan Dışişleri Bakanı Çağlayangil: 


— «Geçen yıla nazaran daha rahat ve inşirah verici bir dünya içinde değiliz. İnsanlık için barış yaklaşacağı yerde uzaklaşmaktadır, diyebiliriz.» 
demişti. Bilindiği gibi «inşirah» ferah- 


lık demektir. Yâni, milli mücadeleden doğmuş Türkiye'nin, Amerikalıların Vietnam'da «ergeç» zafere ulaşacağını sanan Dışişleri Bakanının içi ferah değildi. İyice kaçmıştı rahatı. «İnsanlk için barış» tan da bağımlı ülkelerin Amerika'ya boyun eğdiği bir efendi — köle insanlığı barışını anlıyordu. 
Oysa aslında buna ne «barış» ne de «insanlık» demek mümkündü. Vietnamlılar inasndılar ve yalnızca Vietnam için değil, biz Türkler dahil, «insanlık için barış uğruna ölmeyi göze alıyorlardı. 


Çağlayangil'in rahatını, belki de tatlh uykularını kaçıran, Vietnam miletinin kahramanca direnişinden ibaret değildi. Bir de casus gemisi olayı çıkmıştı başlarına. Casus gemisinin ajans haberlerimizdeki adı «Haber alma gemisi» idi. Nüfusu ve ülkesinin yüzölçümü bakımından koskoca Amerika?- ya oranla küçücük Kuzey — Kore tehditlere kulak asmamıştı. Birçok savaş gemisiyle birlikte Kore kıyılarına gön derilen, dünyanın en büyük uçak gemisi Entrepreise'in nükleer bombalı 


CHP de bu sefer tepeden değil taban- mem 


ve A.P. 


uçakları da vız gelmişti. Kuzey — Kore halkına. Güney Kore halkının da Amerika'ya ve kukla yöneticilere karşı olduğu anlaşılıyor, gösteri yapan öğrenciler sokaklarda kurşuna diziliyordu. Halkın direnme belirtilerini mutlaka dışarıya bağlamak için, Güney Kore Başkanı Park Şung Hee'ye karşı Kuzey — Kore'lilerce hazırlanan bir de komple teşebbüsü uydurulmuştu. Bu sırada bunun savunulması da Birleşmiş Milletlerin tarafsız olması gereken Mütareke Komisyonu Başkanı Amiral John V. Smithe düşecek, taraflı Amiral Kuzey — Kore'lilerin Park'ı öldürtmek üzere geçen ay Güney — Kore'ye bir komando yolladıklarını iddia edecekti. 


Ne var ki, «Pueblo» casus gemisi olayında da, boyun eğecek olan Amerika olacaktı. Kuzey — Kore'ye saldırmadı diye Amerikalılara sözde çatan Güney Vietnam kukla o yöneitcilerini 


yatıştırmak üzere Seula giden ünlü ` 


avukat Vance'a (Kıbrıs mes'eleisnde bize de gelen Mr. Cyrus Vance), kukla yöneticilerin söyleyebileceği ise «eger Amerika daha sert bir davranış göstermezse tek taraflı olarak kendi kendilerini savunma tedbirleri alacakları» gibi gülünç sözler olacaktı. 


Yoksa Çağlayangil'in böylesine keyfini kaçıran topyekün bir savaş tehlikesini sezmesi miydi? 

Ama Türkiye Dışişleri Bakanı Cumhuriyet senaotsundaki aynı konuşmasında «NATO'nun karşılıklı tâvizler manzumesi olduğunu» belirttikten son ra «Nato'dan Türkiye'nin ayrılmasının düşünülemiyeceğini, NATO'da kalmamazın menfaatlerimizin gereği oldugunu, siyasi, iktisadi ve askeri hesaplar yapıldığını sonucun NATO'da kalmayı gerektirdiğini ve bunun aksini düşünmenin başka emellere vasıta olmaktan başka bir nitelik taşımadığını» söylemişti. Bizim kendi strateji uzmanlarımız topyekün bir savaşta millet olarak otpyekün yokolacak milletler listesinin başında geldiğimizi bunun tek nedeninin NATO ve Türkiye'deki üsler olduğunu kesinlikle söylediklerine göre, Çağlıyangiľin rahatını kaçıranın topyekün savaş tehlikesi olduğunu farzettiğimiz takdirde Türkiye Dışişleri Bakanının yukarki sözlerinden çıkarılabilecek (mantıki sonuç «Türk miletinin yokolmasının menfaatlerimiz gereği» olduğundan başka bir sey olamazdı. 


Türkiyede Çağlıyangil gibi düşünmeyen yalnızca halk değil, aydınlar da vardır. Bu arada Prof. Şükrü Esmer 12 Şubat 1968 tarihli Milliyet'te yayınlanan «Vietnam'da ne oluyor?» 
başlıklı yazısında Vietnam milletinin başarılarına şu teşhisi koyacaktı: 


— «Vietnam'da dünyanın en zengin, en kuvvetli ordusunu durduran Çin lideri Mao'nun tekemmül ettirdiši «Halk Savaş» doktrini yâni çete harbidir. Bu savaşta askerle halk arasındaki iliski, balık ile su arasındaki ilişkiye benzer. Halk savaşında önem- 


li olan silâh değil, insandır. İnsan az- - 


mi ve iradesi, en mükemmel silâha üstündür. Bu koşullar altında dünyanın en güçlü devletleri aynı zamanda âcizdirler. Halk savaşı yeni bir devir açmıştır. Kuzey Vietnam'ın bir üstünlüğü de savaşı yürüten komutanın, 


General Giap'ın dehasıdır...» 


dan başlıyan ortanın solu hareketi son zamanlarda solukları kesilmiş gibi görünen Merkez ekibine de can vermişe benzer. Fikret Gündoğan'ın Senatoda, Bülent Ecevit'in Mecliste yaptığı konuşmalar bu kanaati doğrulamaktadır. 

Ancak - tabanda başlıyan Ortanın Solu hareketi merkez ekibininki gibi kolay soluksuz kalacağa o bhenzememektedir. İstanbul teşkilâtındaki huzursuzluk her geçen gün artmakta ve teşkilâtı meşru olmayan yollarla ele geçirdikleri söylenen göbekçilere karşı protesto sesleri yükselmektedir. 


Son olarak 9 Şubat Cuma günü 5 
ilçenin yöneticileri toplanmışlar ve teşkilâtta göbekçilerin durumunu görüşmüşlerdir. 

İstanbul ilinin lâfta ortanın solundaki armatör başkanı Ali Sohtorik, tutumuyla şimşekleri üzerine çekmiştir. Eminönü ilçe başkanı Çilingiroğlu'yla akraba olan Sohtorik, Çilingiroğlunun Eminönü'nde kurduğu kliği hem siyasi hem «ticari» bakımdan daima desteklemiş ve bu ilçede oynanan kongre oyunlarını örtbas etmek istemiştir. Bunda kendi menfaati de var- 


dır. Zira değişmez il başkanı olabilmek için Ortanın Soluna kayan teşki- 


lâtta. Paşanın dünürü olmak yetmemeğe başlamıştır. Onun için kongre oyunları faydalı ve gereklidir. 

Şimdi İstanbul (teşkilâtında başlıyan Ortanın Solu hareketi karşısında Sohtoriğin ve kliğinin ne yapacağı düşünülebilir. Zira Ortanın Solu hare- 


ketinde olağanüstü kongre ihtimali dahi söz konusu edilmektedir. Hele yaklaşmakta olan mahalli seçimler 


Sohtorik ve kliği için oldukça tehli- 


keli bir dönüm noktası olacaktır. | “5 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-Osmaniye Olayları 


DİNİN TOPLUMDA 
FONKSİYONU 


«Din, halkın afyonudur» sözünde, bir kötüleme anlamı yoktur ve söyliyen, şunu Kasdetmiştir: Sömürüye dayanan bir toplumda, ezilen emekçi halk acı çeker ve acısını dindirmek İçin, dine sarılır. Tıpkı fizik acı çeken bir hastanın, afyondan medet umması gibi. Dinin toplumda bir Oo fonksiyonu vardır: Mutsuz insanların yaşadığı top lumlarda, hayatı o insanlar için daha kolay dayanılır hale getirir. Din, işte bu anlamda, halkın afyonudur. 

Acıyı doğuran neden ortadan Kaldırılarak, acı dindirilmeden hastayı afyondan yoksun Oo bırakmak, elbette Ki, doğru bir tedavi değildir. Nasıl ki, sömürü toplumunda, sömürü düzeninilişmeden, din denen o Zorunlu Üst-yapı kurumuyla uğraşmak da, doğru bir davranış değilse. Din vardır, çünkü toplumun temelinde onu doğuran sebepler vardır. Ve o sebepler var oldukça, din olacaktır. 

O sebepler yerli yerinde durürken, din aleyhtarlığı yapmak, üst-yapı cilâsıyla uğraşmak anlamını taşır ve sosyalizmin bilimiyle bağdaşan bir tutum değildir. Böyle bir davranış, daha çok Batı'da geçmişte pek moda olan ve özünde idealist bir dünya anlayışına dayanan Fransız radikalizmine Uygun bir davranıştır. 

Örneğin, demokratik devrim aşamasında, toplumun alt-yapısını değiştirmedikçe, devrimi sadece ideolojik alanda gerçekleştirmeye çalışmak, medrese 


Ticaret Konferansı 
Üzerine 


1929'da Kapitalist ekonomi tarihinin en büyük buhranını geçirdi, Bilhassa Amerika'da üretim 30 yıl önceki düzeye düştü. İşsiz sayısı 20 milyonu aştı, işsizler Amerikan Cumhurbaşkanının Beyaz Saray'ına saldırdılar. Kapitalist ekonomi 
4 yıl süreyle sallandı. Sonunda kapitalist ekonomi kendini değiştiren bir teori buldu. Bu teori artık Adam Smith'in «Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler» esasına uygun bir teori değildi, Kapitalist ekonominin meydana getirdiği ve onu temelinden sallıyan dengesizlikler güdümlü bir ekonomi ile değiştirilmeli, ayarlanmalı idi. Devlet kapitalist düzeni ayakta tutacak yolları ve yöntemleri uygulamalı idi. Bu suretle kapitalist ekonomi Kendini savunanların gözündeki o sihirli Kendiliğinden denge formülünü kaybetmişti. Aksine kapitaisleri ayakta tutmak için devlet halkın ödediği vergilerle, ucu ona dokünacak kredi mekanizmasıyla seferber ol ma zorunluluğunda idi. Halkla kapitalist arasında Kapitalist devlet tabiatiyle kapitalisti seçecekti; seçti de, 

Aslında ekonomi tekniği geliştikçe Kapitalist ekonomiyi ayakta tutmak için ortaya çıkacak payandalar bundan da ibaret kalmadı. Kapitalist iktidarların hâkim olduğu büyük endüstri devletleri Keynes'ci kısa süreli kurtuluş felsefesinin yanı sıra, bir slogan ve kurtuluş yolu daha icadedip fakir tarımcı ülkelere dayattı Bu sloganın adı «Dış Ticaretin Reorganizasyonu» idi. Diyorlardı ki, insanların ve ulusların çıkarları tektir. Bu çıkarlar, malların en ucuza imâli ve en ucuza satılmasıdır, Bunun da yolu herkesin usta olduğu işle uğraşıp, us ta olmadığı alanda malları dışardan satın almasıdır. Meselâ, Türkiye usta olduğu tütün, üzüm üretsin, ucuza ürettiği malı satsın, karşılığında fabrika mallarını ucuz üreten ülkelerden alsın. Yoksa Türkiye fabrika kursa, kurulmuş fabrikaları olan İngiltere'den daha pahalıya maleder. İngiltere de bunun gibi üzüm yetiştirmeye kalksa o da pahalıya maleder. Sonuçta çıkarı ayni olan insan topluluğu zarar görür,» O zamanlar milli kurtuluş hareketleri pek yaygın degildi. Ama Cenevre, Londra Konferanslarında yine de bu yoldaki çabalar yarar sağlamadı sahiplerine. Bu çabalar daha çok o tarihlerde İngiltere ve Fransa'dan geliyordu. 


Devrimin 10. yıldönümünde Mos- 
# kova'da toplanan dünya proleterlerinin romanı: 
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kapatmak, sarığı yasak etmek, boşuna gayrettir. 

Gün gelir gerici güçler topraktan fışkırır ve ortalığı Kaplayıvetir. Bir de ardına bakarsın, gide gide bir arpa boyu yol gitmişsin. Türkiye Cumhuriyetinin yarım yüzyıllık tarihi, bu, söylenenleri doğrular. 


ŞARTLARA GÖRE İLERİCİ 
YA DA GERİCİ 


Bugünün belli başlı dinleri, kökenlerinde Kölelik toplumunun ürünleridir ve özlerinde o toplumların ideolojisi sayılmalıdırlar. Ama kökende bu böyledir diye, dinin her zaman ve her yerde, kölelikçi düzeni savunduğu ve istisnasız gerici rol oynadığı iddia edilemez. Çağımızda, bir sürü ekonomik ve toplumsal bonjonktürlerin birleşmeleri sonucu dinin devrimci rol oynadığı zamanlar da olmuştur. Örneğin, Cezayir Milli Kurtuluş savaşında, Müslümanlık, emperyalizme Karşı ayaklanmiş Cezayir halkının elinde, bir ideolojik silâhtı. Örneğin, Güney Amerika- da Brezilya gibi bir ülkede, Katolik dini, Amerikan emperyalizmine ve faşizme karşı bir güç olarak ortaya çıkabilmektedir. 


Dinin bu ikili karakteri, şartlara göre ilerici, ya da gerici niteliğe bürünmesi, bizim Kurtuluş o Savaşımızda 


da açıkça görülür. 

Bir yandan tabur imamı, Mehmetciğin önünde, emperyalizmin maşası Yunanlı saldırgana karşı yürürken, ö- 


1939'da başlayan II. Dünya Savaşında İngiliz ve Amerikan ekonomi bilgin ve uzmanları ayni tezi raporlarla hükümetlerine anlattılar, Bunun sonucu olarak Amerika, İngiltere ve Fransa dış ticarette serbestliği Koruyan ve milli sanayilerin gelişmesini bu suretle engelleyen bir seri tedbir tavsiye ettiler. Bunlara göre fakir ve zengin uluslar þagımsız bir gümrük ve dış ticaret politi-Kası izlemekten (omenolunmalıydı. Bir gümrük anlaşması ile bu sağlandı. Para politikası Uluslararası Para Fonu ile kontrol altına alındı. 1948 Havana Konferansında bu tedbirler onaylandı, 


Ancak özellikle 1950'den sonra milli kurtuluş hareketleri gelişip, bağımsız uluslar endüstrilerini kKurdukça, kendilerini bağlıyan bu demir çemberler kevdilerini sıkmaya başladı. Herkes milli sanayiini kurmayı istiyordu. Bu isteklerin artışı ile makine ve teçhizat fiatları artıyor, pahalılanıyor, fakir ülkeler sanayileşmelerini ateş pahasına ödüyorlardı. Ya da yeni emperyalist yöntemler bazan buna bile müsaade etmiyordu. Bu nedenle sömürülenlerin homurtuları arttı, Bunun karşısında 1961 aralık aym- da Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
1970'e kadar gelişmemiş ülkelerin % 5 
hızla gelişmesini sağlıyacak bir ekonomik işbirliği kabul ettiler. Genel Sekreter U-Thant bunu şöyle anlatıyordu: 

«Bu amacı kabul ederken, büna ulaşmanın ulusal olduğu kadar uluslararası bir Konu olduğunu düşündük. Ve bu amaca Katılan her ülkenin, bu ortak amaca varılmaya katılmasını olarak kabul ettik. 

Geçen yıl bu konuda bir ileti adım 

daha atıldı. Birleşmiş Milletlerin gelişme amaçlarının o uluslararası ticaret ve yardımla direkt ilgisi olduğu herkesçe Kabul olundu, Dünya ticaretinde bugünkü eğilimlerin devamının, gelişen uluslara karşıt ve uygun amaçlara varılmasını engelliyen son derece büyük güçlük ler doğüracaktı. 
Dünya topluluğu için, öyle bi r ticaret havası kabul olunmalıydı ki, gelişen ülkelerin kalkınmasını güçleştireceğine kolaylaştırsın». 

Bu maksatla 1964'te Birleşmiş Milletler Gelişme ve Ticaret Konferansı İsviçre'de Cenevre şehrinde toplandı. 
Konferansa Raul Pr&biseh adlı bir Arjantin iktisatçısı bir raporla geliyordu. 
Birleşmiş Milletler Uzmanı Pr&biseh'in raporunda dış ticaret yolu ile iakir ül-Kelerin nasıl soyulduğu rakamlarla anlatılıyordu, Bu rakamların en açığı şüphesiz raporun 18. ve 19 Uncu sahiielerinde yer almaktadır. Bu rakamlara göre kam madde fiatları düşüp, mamul ürün fiatları artarken 1950'den 1961 yılına 
kadar az gelişmiş Ülkelerin kaybı, 13 
milyar doları aşmıştır, Bu 13 milyardan başka, gelişmiş ülkeler ayrıca tarım ül-Kelerine yatırdığı sermayelerden 21 mil yar lira kâr ve faiz almaktadırlar. 

Demek oluyor ki 11 yılda gelişmiş ülkelerin gelişmemiş ülkelerden faiz, kâr ve ticaret hâdleri yoluyla yaptıkları sömürü tutarı 34 milyar dolardır. Yani her yıl en az üç milyar dolar, Tabii bu sadece görüleni. Ayrıca bu ülkeler gelişmemiş ülkelerin endüstrileşmesine engel olarak da, fakir halkların mutluluklarını önlemektedirler. Bunun hesabı Pr&bisch raporunda yoktu. Bunun gibi gelişmemiş ülkelerin silâh satışı yo- 


bir borç 


dış 


te yandan bütün Müslümanların başı Halife, emperyalizmin emrinde bir hain di. ngilizlerin millici güçlere Karşı sür dükleri Anzavur kuvvetleri, Islâmlık uğruna, kâfirlere karşı savaştıkları iddiasındaydılar. 


ÖNLENEN YENİ BİR 
MENEMEN OLAYI 


Son Osmaniye olayı, bu ikinci örneğe, Anzavur örneğine uyar. Osmaniyede; halkın dini inançlarını, o saygı duyulması gereken inançlarını en hayâsızca, en pervasızca sömürmenin nereye Kadar varabileceğini gördük. Osmaniye'de irticam gösteri yürüyüşü ve saldırısı, emperyalizm - işbirlikçi sermaye - mütegallibe üçlü ortaklığının sağ ucunun bir çıkışıdır. 

Amerikan emperyalizminin yardakçıığını yapmada kafadarlarını gölgede bırakan gerici bir gazete, Kur'an yakma yalanını uyduruyor. Öte yandan, Osmaniyeli bir genç, bir AP. li tarafından öldürülmüştür. Katilin, bir solcu olduğu yalanı yayılıyor ve iktidar yetbildikleri 


kilileri, gerçeği halde, susuyorlar. 

İki yalanın birleşmesinden çıkan sonuç: Osmaniye'de Komünizmle Mücadele Derneğinin ve baska gerici örgütlerin kışkırlmasıyla, bir mii; ha- 


vası izinde düzenlenen mevlüt, binlerce insanın tekbirler getirerek yürüyüşü, Kaymakamlığın taşlanması ve yeni bir Menemen olayını önleyen askerin, 


zamanında müdahalesi... 


luyla sömürülüşü de raporda yoktu. Yukarıdaki rakamlar verilirken de anlaşılmaması için bazı sözlerle etrafları çevrilmişti. 

Ama Cenevre Konferansı bütün bu dertlere bir çare getirmeden dağıldı, Aylarca süren Konuşmalar belki de sadece İukaraların dert dökmesi toplantısı oldu. 
Ama bu Kadarla Kaldı. Aslında bu çeşit konferanslar, eski düzenin değişmemesini esas aldığından hiçde tutarlı sonuçlara ulaşmaz. Konuşulacak düzenin gelişmiş ülkelerin içinde ve dışında değişmesine razı olmadan, fukaraları geliştirmektir. Ama olmayacak şeyler konuşulduğundan bir şey de olmaz, olacağı yoktur. Delili de Cenevre toplantısından bu yana hiç bir şey olmayışı, düzenin aynen süregelişidir, 

Aksine 1964'ten bu yana az gelişmişlerin Kaderi daha da kKoyulaşmıştır. 
Milli kurtuluş hareketlerine bir yandan napâlm ve gazla hücum edilirken, öte yandan masal havası içinde bir konferans toplanıyor kapitalizm talanı gerçekten yalanla beraber yürüyor. Büyük yazar İlhan Selçuk'un hakkı var. 


TİP. 


Çelenk ve Ersan 
Haysiyet Divanında 


Bir müddet önce yapılan TİP genel yönetim kurulu toplantısında, kurulun üyeleri olan Halit Çelenk ve Erol Ersan, haysiyet divanına verilmişlerdir. 

Halit Çelenk, daha önce de 13 kisiye birlikte kesin ihraç talebiyle, haysiyet divanına verilmiş, cezası almıştı. 

Böylelikle Genel Yönetim Kurulu üyeliği devam eden Çelenk, ilk topiantıda, 15 günde bir çıkan TİP bülteninde kendileri hakkında ca yapılan «CIA Ajani» 
bir dille cevap vermiştir. 

Merkez yöneticilerinin, önceleri, kendileri hakkında «aşırı solcu» , <ihtilâlcin propagandasını yürütmeye çalıştıklarını, bu propaganda teşkilâtta tutmayınca, 1 8 0 derece dönüp. 
«CIA ajanı» lekesini sürmeye çalıştıklarını söylemiş, bu politikanın, sosyalist ahlâkla en ufak ilişkisi olmadığını ve bu politikayı gürden cilerin de, en hafif deyimiyle hareket etmediklerini belirtmiştir. 

Halit Çelenk, yaptığı bu konuşmadan ötürü, tekrar haysiyet divanına verilmiştir, 

Erol Ersan ise, dergimizde yazdığı bir yazıdan ötürü, Merkez yöneticilerinin büyük gayretlerle yarattıkları hi - ziple ilişkili görülmüş ve bündan dolayı Haysiyet Divanına verilmiştir. 

Erol Ersan, dergimizde yazdığı yazıda; güdümlü yapılan Oo İstanbul jJ kongresini eleştiriyor ve parti içi demokrasi gereğine değiniyordu. 

TİP'te; parti içi demokrasinin Kuşa benzediği şu sıralarda, organlar içinde yapılan Konuşmalardan dolayı, haysiyet divanına verilmek, şaşırtıcı 0lmamaktadır. 

Zira, TİP'te kongrelerde yapılan eleştiriler bile, haysiyet divanma verilme nedeni olmuştur. 


fakat uyarma 


sorumsüz ithamına sert 


yönetidürüst 


Osmaniye olayı, bulutsuz gökte çakan şimşek değildir. Yıllar boyunca süren kasıtlı bir birikimin dışa vurmasıdır. Anti-Kemalist karşı devrim duvarı, tuğla üstüne tuğla konarak, uzun zamandır örülmektedir. 

Bir yandan işbirlikçi sermaye çevrelerinin desteğinden yararlanan AP. 
iktidarı, yığınlar arasındaki etkisini irtica aracılığıyla Nurcüsuyla, Süleymancısıyla sağlamakta ve Sam Amcanın hayırhah bakışları altında, Mustafa Ke- 


malin kurduğu Türkiye Cumhuriyetinde, hükümet ira etmektedir. 
HANGİ AŞIRI SAĞA 
KARŞIDIRLAR 


Osmaniye olaylarına Karşı gösteri - len tepkiler de çeşitlidir. Bu tepkilerden birini, buraya ,aktarmakla yetiñelim; ilginçtir: Hacettepe Tıp ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Rektörü Prot Ihsan Doğramacı, Osmaniye olayları için “söyle diyor! 

&... İki aşırı uç, daima birleşmektedir. Aşırı sağ, Zaman zaman aşırı $0- 


lun, aşırı sol da, zaman zaman aşırı sağın yerini almaktadır. Bunlar ortahığı bulandırıyorlar. Ikisi de aynı de- 


recede tehlikelidir...» 

Amerika'nın Türkiye için, bir başbakan yedeği olarak elinde tuttuğu söylenen zat, işte böyle söylüyor. Eski «Hem aşırı sola, hem aşırı sağa Karşıyiz» teranesi deyip, geçmiyelim. İşbir- 


likçiler, Osmaniye olayını düzenleyen «Aşırı sağa» karşı değildirler. Olayı örgütlendiren, Komünizmle Mücadele 


Derneğine AP. iktidarı, devlet kasasın- dan yardım etmektedir, Amerikan emperyalizmi, bu cins derneklerin mênevi babasıdır. «Aşırı sağın» bu cinsi, satılmış cinsi işbirlikçilerin makbulüdür. 


İÇİNDE DEVRİMCİYİ GİZLE- 
YEN HALKTAN ADAM 


Ama, lerinin, ger 


emperyalizmin ve işbirlikçi - 


sekten karsı oldukları, sol Kadar Güşmün saydıkları bir o başka «sağ» Toplumdaki bunalımın dinine, geleneklerine sarılmaya, sürük- 


lediği halktan insan tipi. Çünkü halk- 


tan insanin içinde, devrimci gizlidir ve 


Gevrimceinin e > dışa vürması mukadderdir. Buna bir ölçüde’ şimdiden tanık olmaktayız. Gidin' Köylere ve komprodor ağzı Konuşun, «Amerikasız 


olamayız» deyin. AP'ye oy vermiş, namazında, orucunda, halktan alacağınız cevap, Dolmabahçe Amerikan Oo bahriyelisini genę, Üniversitelinin farklı olmıyacaktır. 

O dinine, geleneğine bağlı halktan adam, Kurtuluş: Savaşımızda ön safta çarpışan sarıklınm havasına girmek yolundadır. Ve İhsan Doğramacının «Teh likeli» diye nitelendirdiği, hiç şüphe yok ki bu cins «aşırı ağ» dır. 

Sayın rektör, iki Ucun birleşmesinden Korkmakta haklıdır. İçinde bir devrimci gizleyen, dinine bağlı halktan adamla, bilinçli devrimci, bilinçli mil- 


adamdan önünde 

geçirtmeyen, 

cevabhadan pek 


liyetçi birleşeceklerdir. Ve bu birlikten tam bağımsız ve gerçekten demokdoğacaktır. 


ratik halk 
Mae en Kai 


Türkiyesi 


İlhan Selçuk Olayı ve 


Yeni oyunda rol alanlar 


CİA danışmanlığı ile AP iktidarınca tezgâhlanan bir oyunun çeşitli sahneleri son günlerde Türkiye'nin türlü bölgelerinde oynanmaya başladı. Bu sahnelerden biri de İlhan Selçuk'un tevkifi talebine varan bir dizi olay içinde geçit. Bunları şöylece özetleyebiliriz: 

Yıldız Teknik Okulu Talebe Birliği TÖS konferans salonunda «Devrim stratejisi ne olmalıdır?» konulu bir açık oturum düzenlemişti. Açık oturumda İlhan Selçuk, Mihri Belli ve TİP- in «düşünen başi» Behice Boran konuştu. İlhan Selçuk'un devrim ve reform türleri üzerindeki konuşmasından sonra, Boran, konuşmacının açıkça söylememekle birlikte silâhlı ihtilâli savunduğu yolunda bir isnatta bulunmaktan kendini alamamıştı. Oysa İlhan Selçuk, konuşmasında şu ya da bu yolu tercih ettiğini söylememiz, bugüne kadarki tarihsel olaylara dayanarak, devrim ve reformların niteliğini açıklamıştı. 

x 

Açık oturumu izleyen günlerde ANT Dergisi de konuşmalar üzerine yaptığı özetlemede Boran'ın isnadını yayınlamıştı. Aslmda mesele, konuşmanın maksatlı yorumuna dayanıyordu. Herhangi bir konuşmasından bâzı parçalar çıkarıp tecrid ederek, örneğin Savcıya emir veren Adliye Bakanı Ha- 


san Dinçeri de ihtilâl propagandacıliğiyle suçlamak mümkündü. 

Ama Savcılık Boranın sözlerini ANT'da çıkan yazıyı Metin Toker'in Milliyet gazetesindeki jurnalı ile sağcı gazetelerle yapılan diğer jurnalleri ihbar saymış ve bunlara dayanarak İlhan Selçuk'u suçlamak istemişti. 

Savcılık, bunu yürekten istedi. mi istemedi mi? bilinemez. Emrin tepeden, AP iktidarından geldiğinde ise şüphe yoktur. Çünkü, İlhan Selçuk'un Savcılıkta bulunduğu saatlerde Bele- diye Meclisi toplantısını izleyen Cumhuriyet gazetesi muhabiri İhsan Onura AP'li meclis üyeleri «İlhan Selçuk'u tevkif ettirdik. o diyebilmişler: dir. 

Bu tevkif talebi de son yıllardaki uygulamalara uymuyordu. Yazar Savcılığa kendi iradesiyle gitmiş ve bir' önceki gidişinde daktilo bulunamaması sebebiyle ifadesinin o alınmamasıni gözönünde tutarak, bu işin biran önce bitmesi için Savcı Yardımcısından âde ta ricada bulunmuştu. 

İlhan Selçuk, başından beri oynat nan oyunu ancak Savcı Yardımcısının kapısından çıkarken iki polis memuru kendisine «Gidemezsiniz, tevkif talebiyle Sulh Ceza Mahkemesine götürüleceksiniz» dedikleri zaman anla- 


mıştı. Hem de derinlemesine ve ayrmtılariyle. 


———————— << 


Papandreu ile Konuşma 


Paris'te bulünan Papandreu, News week muhabiri, Richard Z. Chesnoff- bir konuşma yapmıştır. Bu konuşmadan bazı kısımları veriyoruz. 

Soru — Amerika Birleşik Devletlerinin, Yunanistanla normal diplomatik ilişkiler kurmasına tepkiniz ne olmuştur? 

Cevap — Sanırım bu, Yunan hal kında derin bir hayal (kırıklığı yarata caktır. ABD. en azından cuntanın, bu gün dünyadaki en zâlim diktatörlük - lerden biri olduğunu ve Avrupa'nın demokratik o kuruluşları için, açık ve yakın bir tehlike teşkil ettiğini bilmek tedir. 

Soru — ABD. nin hangi belirli tutumu takınmasını tercih ederdiniz? 

Cevap — Bence, Amerikadan söz ederken, Batıdan da söz etmeliyiz. Yunan halkı, özgürlüğü için savaşmağa kararlıdır. Eğer batının hareketleri — veya hareketsizliği — yüzünden, Cuntanın devrilmiyeceği anlaşılırsa, o zaman, Yunan halkı bunu kendisi yapmak yoluna gidecektir. Bu, sonunda gerçekten iç savaş, insan ve Kaynak bakımından korkunç bir kayıp demektir. Böyle bir direniş için örgütlenme- ye başlanmıştır bile. 


Soru — Ečer iç savaş patlak verir se ve Cunta aleyhtarları Kazanırsa, yönetimi komünistlerin devralma tehlikesinin daha büyük olacağını sanıyor mu sunuz? 

Cevap — İç savaşın bitiminden beri komünistlerin yönetimi devralması gibi bir tehlike hiç olmamıştır. Ama iç savaş başlarsa, biz demokratların sonu cu kontrol edebileceğimize dair garanti verebilmesi, çok zor olacaktır. 


Yapı İşçileri 
Yürüyor 


Yapı işçileri sendikası, 16 şubat 
1968 günü basın için bir bildiri yayınladı, Bildiride, İzmitte kurulmakta 
olan Petro - Kimya tesislerinde 1000 
- 1500 yapı işçisinin çalışmakta oldugu ve bu işçilerin çoğunlukla YİS, üyesi olduğu, merkezi Ankarada bulu - nan Yapı - İş Sendikasının iş yerinde hiçbir Üyesi olmadığı halde, mahkeme konusu fişler tanzim ederek, yetki aldığı, fakat işçi sorunlarına eğilmediği, bu yüzden 1000 - 1500 yapı işçisinin aylardan beri hiçbir hak alamadan bekledikleri, ücretlerin düşük ve mesken zorlukları içinde bulundukları açıklanmakta ve bu durumu protesto için, yürüyüş ve miting tertiplendiği bildi- 


 rilmektedir. 


TÜRK SOLU - SAYFA: 3 — 


Aşk ve Açlık 
Tarih boyunca insanın var olmasını ve doğurganlığını etkilemiştir. 


insanının ölümü 


Huxley, çağımız kentrol altına almış olmasına rağmen, doğumu Kontrol altına alamamış olmasından yakınmakta, bugünkü nüfus artışmndan insanlığın geleceği bakımından 


endişe etmektedir. (1) 


Tıpkı Huxley gibi, nüfus artışını endişe ile izleyen ileri ülkeler, bu artışı frenlemek ve bu yüzden ortaya çıkabilecek felâketleri önlemek için, kendi insanları Üzerinde değilse bile, nüfusun hızla arttığına şahit olduğumuz geri ve aç Ülkelerde, Doğum Kontroluna girişmiş ve yapılan çalışmaların etkin olabilmesi için, o ülkeler hükümetleri- nin harcamakta olduğu çabadan daha fazla çaba harcamaya başlamış bulunuyorlar. 

İnsanlığın geleceğini korumak gibi, anlamlı bir felsefeye oturtulmak istenilen bu çabanın asıl amacının ne olduğu uzun, uzun tartışılabilir. Bu tartışmaya girişmeden önce de Huxley'in bir bilgin olmasına rağmen, gerçeği açıklamaktan 


i Ekonomik Yapıda 
Öğretmen 


Arif GELEN 


Öğretmen Dernekleri ve Sendikalaxm en başina, üyelerinin aylık ve ücret durumunun düzelmesi için çaba gösterirler. Kuruluşlarının asıl maXsadı, budur. Serdika, ker şeyden önce, ekonomik bir mücadele aracıdır. Emeği ile geçinen herkes gibi, öğretmenler de birey olarak bu yolda sürekli çabada buluvar; ayrıca günlük yakınmalarının başlıca konusunu da geçim ve aylık işi meydana getirir. 

Yalnız, yürürlükteki yasalar, öğretmen sendikalarının bu yoldaki çabasını balka karşı düşen, halkla öğretmen arasında bir gerginlik yaratacak kanala sokmuslardır. Öğretmen ve memurların kurduğu sendikalar, çalışan öteki top-İuluklaria hiçbir yönden işbirliği yapamazlar. Bu arada, çoğu zaman onların ücret istekleri büyük çoğunluğun aleyhine olur. 

Ürelim arimadan, bütçeden koparıacak ücret artış, büyük çoğunluğun ber zamanki lokmasından bir aprçasını akp götürmüştür. 

Kanımızca, bugün öğretmenle halk arasında bulunan soğukluğun ve uzaklığın ası) medeni budur. Hk bakışta, böyle bir şeyden söz edilemiyeceği söy-İemir. Ama herkes bilincine varmadan, buna her zaman yaşar. Çünkü, ekonomik unsurlar, insan hayatının her ala - mmnı ve her çeşit davranışı etkiler. Insan farkına varmadan, ekonomik çıkarlarma göre, konular karşısında tutumunu takınır. 

Köyde çalışan bir öğretmenin, bugün aldığı 500 - 690 lira para, onun geçimine gerçekten yetmez ve emeğimin karşılığı da değildir. Buna rağmen, açıkça söylemek ve bu gerçeği kabul etmek gerekir ki, köyün her insanının, öğretmenin aldığı bu parada gözü vardir. Nerdeyse bu parayı boşuna aldığı we düşünür. Bunun baş nedeni, büyük kitlelerin, en az aylıklı öğretmen kadar bile geliri olmamasıdır. 

Bazı köylerimizde, bir ailenin eline bir yılda geçen para, öğretmen aylığının birkaç misli de olsa, karşıdaki insanın davramısı, değişmez. Çünkü köyün insani, büyük bir emekle kazanıyorsa, çalışarak böyle kavuştuğunu, öğretmenin 

ve az emekle büyük pa- 


ailede herkesin toptan bir 


kazanca 


njerin mücadelesinde, bu nuktanın inünde tutulması, üzerinde düşünüp bir çözüm yolu bulunması gereklidir. Yoksa, halkla çatışarak yapiacak hiçbir mücadelenin, yararı yoktur. İşi bu açıdan alıp, davranışlar oma göre düzenlenmezse, ne öğretmen hedefime ulaşabilir, ne de halktan kopmanm önüne geçilebilir. 


TÜRK SOLU - SAYFA: 4 — 


çok, mensup olduğu toplümun sömürü- 


cü karakterinin baskısı altında konuştuğunu ve yanlış bir iddia ile ortaya çıktığını kolayca söyliyebiliriz. Çünkü, 


dünya nüfusunun hızla artmakta oldugu bir gerçek olmakla (o beraber, ileri ülkelerdeki artışın, geri kalmış aç ül-Kelere nazaran çok daha yavaş olduğu bilinmektedir. Nüfus artışı, ölümlerin kontrol altına alınmış olmasına bağlı bir netice olsaydı, ileri ülkelerdeki artışın geri ülkelerden çok daha hızlı olması ve belki de geri ülkeler nüfusunun gerilemesi gerekirdi. 

Oysa ki, bir taraftan açlığın, bir taraftan da hastalıkların kırıp geçirdiği Hindistan, Çin, Pakistan ve Türkiye gibi ülkelerde, nüfus hızla artmakta ve insanların tok oldukları, hastalıkları ve ölümü en iyi şekilde kontrol edebildik leri Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Fransa, Batı Almanya gibi ileri toplumlarda hızlı artıştan şikâyet edilmemektedir. 

Geri ve ilkel toplumlarda, ortalama ömür otuz, gelişmiş toplumlarda ise yetmiş yıl civarında olduğu için, Huxley, haklı olsaydı, nüfusun ileri ülkelerde daha çok artması iktiza ederdi. 


Buddha'nın ülkesi olarak tanımlanan Hindistan başta olmak üzere, Türkiye, Çin, Pakistan, Güney Amerika ve Afrika toplumlarında nüfus hızla artyorsa, bünun değişik nedenleri oldu - gunu kabul etmek, bazı çevrelerin işi- ne pek elvermiyeceğini iyi (o bildiğimiz halde, bu nedenleri bilimsel bulgulara bağlı olarak ortaya koymak lüzumludur. 


BUDDHA HAKLIDIR: 


Buddha'nın, Huxley'e nazaran çok daha gerçekçi bir açıklama (o yaptığını ve nüfus arlışını ölümlerin kontrol altma alınmış olmasından çok, aşk ve açlığın yekdiğerini etkileyen iki temel neden olarak hızlandırdığını kabul etmek, yanlış olmayacaktır. İnsanlar, yaşadıkları sürece, iki güçlü içgüdünün etkisi altında kalır ve yaşantılarını buna göre düzenlerler. 

1 — Nefsini korumak, 

2 — Neslini sürdürmek, 
şeklinde (o özetliyebileceğimiz bu iki içgüdü, çobandan bilgine kadar, O hattâ böcekten file dek bütün insanların ve bütün “canlıların yaşantısına hâkimdir. 
Bitkiler dahil, bütün canlılar, nefislerini korumak için beslenir ve nesillerini korumak için de çiftleşir ve yavru yaparlar. İnsan, tarih boyunca yaşama mücadelesini sürdürmüş ve bügüne kadar varlığını koruyabilmişse, bu yüzden Korüyabilmiştir. 

Gereği gibi beslenemiyen topluluklar ile kısırlaşıp çiftleşemiyen topluluk lar, zaman içinde yok olmuş ve silinmiş bulunuyorlar. Kuraklıkların, kıtlıkların insanlar gibi, bazı hayvan türlerini de dünyadan yok edebileceğini nazari ola rak kabul edebiliriz. Fakat, hiçbir Kıtlk ve kuraklık, bu denli uzun ve etkili olamamış, insanlar aç kaldıkları zaman, biyo-sosyal bir mekanizma harekete geçerek, aşkı açlıktan daha etkili hale getirmiş ve çok yavru yapmak suretiyle varlıklarını korumaya, nesillerini. sürdürmeye çalışmışlardır. 
İşte Türkiye, Hindistan, Çin, Pakistan ve kötü beslenmekte olan bütün topluluklarda şahidi olduğumuz hızlı nüfus artışının temel nedeni budur. 

Buddha'nın veciz ve kapalı sini biraz daha açıklamış olabilmek için, Güney Amerikalı tanınmış bilgin Jouse de Castro ve İngiliz bilginlerinden F'ritzgerald'ın da benimsedikleri ana fikri, şöylece özetleyebiliriz: 

— Bütün canlılar, Dünya'ya geldikten senra, varlıklarını korumak ve nesillerini sürdürmek için, büyük bir çaba sarfederler. Masum ve mukaddes bir temele dayanan bu çaba, canlınm karnım doyurmak için çaba harcaması, neslini sürdürmek icin de Karşı cinsle aşk yaparak yeni kuşaklar meydana getirmesi şeklinde tecelli eder. 

Bundan dolayı, açlık ile aşk arasın da, inkârı mümkün olmayan bir ilişki vardır. Biri, ferdin nefsini Korumaya, diğeri de, neslini sürdürmeye yönelmiş olan bu iki masum içdüdü, şu veya bu şekilde kısıtlanacak ve sınırlandırılacak olursa, o zaman canlı, değişik tepkiler göstererek varlığını muhafaza etmeye, yahut da neslini sürdürmeye çalışmaktadır. Bunu da şu şekilde ifade mümkündür: 

— İnsanlar, aç kalıp (kötü ve dengesiz beslenme) fert olarak hayatları tehlikeye girince, cinsel faaliyetlerini arttırmak suretiyle yeni Kuşaklar meydana getirmek, bu suretle nesillerini sürdürmek isterler. Bunu şuurlu bir şekilde değil de, bilinç altına yerleşmiş doğal bir içgüdüye uyarak yaparlar. 

İşte, geri Kalmış ve açlık dolayısiyle fertlerin kişisel hayatlarının tehlikeye girdiği toplumlarda, doğurtkanlık nisbetinin yüksek oluşunu, bu nedene bağlayabiliriz. 

Ortalama ömrün yetmiş yıl olduğu ileri ülkelerde artış, yavaş ve bu süre- nin otuz yıl olduğu toplumlarda hızlı ise, hızlı artışın nedeni, toplumu korumak ve hızla artış sayesinde, varlığını sürdürmektir. 


AÇ TOPLULUKLAR: 


Dünya nüfusunun 2/3 kadarının aç olduğu, iyi bilinmektedir. Tahılla beslenmeye mahküm edilmiş, et yüzü görmeden yaşantılarını sürdürmeye çalışan, bu insanlar, seksüel bakımdan en aktif topluluklardır. Aç ve ilkel topluluklarda aşk, insanların bütün yaşantılarına hâkim olduğu için, bunlar daha çok yavru yaparlar. Aslında geri ülkelerdeki hızlı nüfus artışının sorumlularını aramak ve bunları itham etmek gerekirse, o zaman sömürgeciliği geçim vasıtası haline getirmiş ve bugün ileri toplumlar olarak isimlendirildikleri için, yaşantıları ile öğünen toplumları ve 


örneğin Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere gibi (o emperyalist toplulukları itham etmek gerekecektir. Çünkü, bu topluluklar, bütün dünya nimetlerini 


Kendi toplumlarının yararı için sömürüp, büyük bir çoğunluğu gizli açlığın tahribatına terketmiş suçlu toplumlar- 


dır. Şu günlerde aç bırakılmış olan suçsuz topluluklar, Doğa'nın değişmez kurallarına uyarak, varlıklarını koru- 


mak için cinsel bir tepki gösteriyorlar. 

Örneğin, Amerika Birleşik Devletlerinde canlı olarak dünya'ya gelen 
1000 çocuktan birinci yaş sonuna kadar 20-25 çocuk ölmekte, geri Kalan yaşamaktadır. Bizim Türkiyemizde ise, 
1000 çocuktan 165-176'sı daha birinci 
yaşı ikmal etmeden ölür. Türk toplumu bu gerçekler muvacehesinde, gelecek kuşakları korumak ve toplumsal varlığını sürdürmek için, elbette daha çok çocuk yapmak durumundadır. Çünkü yaşayanlar, hayatlarının geri kalan kısmında daha pek çok tehlikeye mâruz ve yaşama şansı Amerikan vatandaşına nazaran daha azdır. Eğer Türkiye'deki doğum nisbeti ve doğurtkanlık, Amerika ve İngiltere seviyesinde kalacak olursa, o zaman Türkiye, zaman içinde münkariz olacak ve haritadan silinecek demektir. Çünkü, bu ülkede do-Şanlar, Amerika'da olduğu gibi ortalama 70 yıl yaşamazlar. 

Açlığın hazırladığı ortam içinde gelişen hastalıklar, insanların Uzun süre yaşamalarına müsaade etmediği için, tıpkı fert gibi, toplum da kendini Korumak üzere, doğal bir tepki göstermekte ve doğacak çocuk sayısını, Amerika'da doğan çocuk sayısının üzerine çıkarmak için, cinsel faaliyet artmaktadır. (2) 

Türkiye için söylediklerimizi, Hindistan, Pakistan, Çin, Güney Amerika ve Afrika toplulukları için de aynen söyliyebiliriz. Bu ülkelerde de nüfus, hızla artmaktadır. Çünkü bu topluluklar da açtırlar. 


YENİ SÖMÜRGECİLİK: 


Nüfusu hızla artan ve iyi beslenmedikleri hattâ aç oldukları bilinen kalabalık toplulukları, kimin aç bıraktığını araştırmak, lüzumsuzdur. Böyle bir soruya kolaylıkla cevap verilebilir: Dünya'da üretilen yiyecekleri, bazı kimselerin Merih'ten gelip, başka yıldızlara aktarmaları mümkün olmadığına göre, insanları gene insanlar aç bırakmakta 


ve bu işi profesyonel sömürgeciler yapmaktadırlar. Aslında zengin kaynakları sahip oldukları halde, bu Kaynakları kullanamıyacak kadar geri b 

ve bir pazar haline getirilerek dolaylı yoldan ekonomik sömürge olarak istismar edilmiş toplumlarda görülen açlıgın yaratıcısı, şu günlerde Kuzu postuna sarılarak bir insanlık hâvarisi gibi, onlara sokulmaya vebu suretle daha çok sömürmeye çalışan neoemperyalistler, (yeni sömürgeciler) dir. Ticari operasyonlar, sermaye oyunları ve yardımlaşma projeleri ile gerçekleştirilen bugünkü ortamda, tok topluluklar, fert ve toplum olarak yaşantılarını teminat altına aldıkları için, seksüel bakımdan &tıl, varlıkları tehlikeye giren aç topluluklar ise, onlar Karşısındaki durumlarını ve doğal dengeyi Korumak için, seksüel faaliyetlerini artırmış ve çok çocuk yapmaya başlamış bulunuyorlar. 

Bu sonuç, o sömürgecileri sinirlendirmekte ve huzurlarını kaçırmaktadır. 
Çünkü onlar, geri ülkelerin bugünkü tempoya göre üremeleri halinde, onları atom bombası ile de yoketmenin mümkün olamıyacağını anlamış, klâsik savaşım, bu neticeyi sağlamıyacağını da Birinci ve İkinci Dünya Savaşları ve nihayet Viet-Nam denemesi ile öğrenmiş bulunuyorlar. İşte bundan dolayı, savaş, artık savaş meydanlarında değil, ana rahminde verilmektedir. 

Doğum kontrolü ismi altında, geri ülkelerde sahneye Konmuş olan oyun, Yeni Sömürgeciliğin en hunhar saldırısı haline gelmiştir. Bir süre önce, çıkarları kKarşıtaşan ve meselelerini masa başında Oo çözümleyemiyen topluluklar, üniforma giymiş ve erginlik çağına ulaşmış kimseleri karşı Karşıya getirerek, ellerindeki silâhlarla çatıştırıyor ve bu çatışma sonunda, hakkın kimin olduğu beliriyordu. Bugünkü bilinçli sömürgeciler, bunu ilkel buldukları için, artık denemiyorlar. Yoketmek ve hari - tadan silmek istedikleri toplulukları, ekonomik bakımdan tutsak haline getirmek, aç bırakmak ve kurşunla öldürecek yerde hastalıklardan ce mânevi değer yoksulluğundan ölüme sürüklemek onlara daha pratik ve daha Ucuz bir usul gibi görünmüştür. 

Bundan dolayı, İkinci Dünya Sava şını izleyen devrede, yardım adı altında bu Ülkeleri tahıl ve yağ gibi boş kalori kaynakları ile beslemek ve hayvancılıklarını baltalıyarak et, süt, yumurta ve balık gibi üstün değerli hayvansal protein Kaynaklarından yoksun bıvakmayı (o denediler. Bunda muvaffak da oldular. Türkiyemiz, bu oyuna gelen ülkelerden biri olduğu için, çok tahıl ve az etle beslenmenin sonuçlarını Hindistan'dan örnekler vererek anlatmaya lüzum yoktur. 

Hayvancılığı mahvedilmiş, balıkçılığı olduğu gibi kalmış ve bütün mer'alarını sürerek buğday tarlası haline getirdikten sonra, bununla da yetinmeyerek yabancıdan buğday ithal etmiş, buğday üretimini daha da artırmak için Sonora tipi buğdayı denemeden yurda sokmuş olan toplumumuz, bir hasta insanlar ülkesi halindedir. Bu haliyle, emperyalist için mükemmel bir ilâç pazarı durumuna girmiş olan Türkiye ye yardım olarak buğday verenler, bu buğday parasının birkaç mislini Türk halkından ilâç parası olarak geri almak tadırlar. Aynı oyun, Hindistan, Pakistan ve hızla çoğaldığına şahit olduğumuz bütün ülkelere oynanmış bulunuyor. 

Ne kadar güçlü ve ne Kadar kuvvetli olurlarsa olsunlar, bir grup insanm var olan başka gurupları, hattâ böcekleri bile ortadan Kaldırması mümkün değildir. Bu mümkün olsaydı, DDT gibi etkili bir ilâcı bulan insanlar, sivrisinekleri, Penisilini (bulanlar mikropları ortadan kaldıradaklardır. 

Oysa ki, bugün de hem Sivrisinek ler ve hem de sireptekoklar, eskiden olduğu gibi var ve hem de DDT'ye ve Panicillin'e dayanıklı türler olarak vardırlar. Bundan dolayı istemediği toplumları önce ateşli silâhlar ,daha sonra da açlık ve doğum kontrol hapları İle yoketmeye çalışan emperyalistler, bu gayri insani ve Doğaya aykırı çabalarında da muvaffak olamıyacaklar ve karşılarında kendilerinden -daha kalabalık ve onlara karşı direnme gücü artmış insan kalabalıkları bulacaklar- 


AŞK ` 


dır. Doğa dengesini her çağda Koru- 


mayı bilmiştir. 


İŞİN iç: iYÜZÜ: 


New-York limanına, Hürriyet heykelini diktiği için, hürriyetlerin ve insan sevgisinin vatanı olduğu zannedilen Birleşik Amerika, Ikinci Dünya Savaşından sonra, gerçek hüviyetini, şahidi olduğumuz birçok olayla ortaya koymuş bulunuyor. Aslında, bu toplumun ne bağımsızlığa ve ne de insan haklarına saygısı yoktur. Dünyayı ve bütün dünya nimetlerini kendileri için yaratılmış farzeden Amerikalılar, derilerinin rengi farklı, dünya görüşleri değişik, dini inanışları onlara uymayan insan topluluklarına saygılı değildirler ve onlara yaşama hakkı tanımıyorlar. 
Daha önce aç bıraktıklarından, hızla artmakta ve nüfusları kabarmakta olan ülkeler, siyah ve sarı derili insanlarla, din ve dünya görüşleri farklı olan topluluklardır. Bundan dolayı, vaktiyle kızıl derilileri yok ettikleri gibi, bu insanların da Köklerini kazımak ve Asya'yı, Güney Amerika'yı ve Afrika'yı sahipsiz birer çiftlik haline getirmek, Amerika ve Anglosakson topluluğu için uzün vâdeli bir amaç haline gelmiştir. 

Dostlarımız, İkinci Dünya Savaşından önce, «Deuchland Über Alles» deyip, dünyayı Kana boyayan Hitler'in bulunduğu çizgiye yaklaşmış ve hattâ onu geçmiş durumdadırlar Amerikan halkına köle olmayı ve onlara hizmet etmeyi benimsemiyen o hiçbir topluma, yaşama hakkı o tanımıyorlar. Onlarla birlikte yaşayabilmek için, Amerika'da ki Negro'lar gibi, mukadderata razı olmak, onların göstereceği işi tevekkülle yapmak lâzımdır. Derinizin rengi, dünya görüşünüz farklı, örneğin Müslüman veya Katolik iseniz, istenmiyen insan haline gelmeniz muükadderdir. 
Bu durumda yaşantınızı sürdürmek istiyorsanız, Amerika'ya ve Amerikalılara sadakatle hizmete âmade olduğunuzu ve onların üstünlüğünü Kabul ettiğinizi belirtmeniz gerekiyor. 

Amerika, yakın mazide, bu davranış içine sokamadığı toplumlara, asır - larca unutamıyacakları dersler vermiştir. Derileri ve inançları farklı olan Japonlar, Hiroşima'da seksen bin vatandaşını kaybettikten sonra, derisinin rengini değiştirememiş olmasma rağmen, dünya görüşünü değiştirmek suretiyle, yaşama olanağı buldu. Bugünkü Japonya'da Güneşin Oğlu yoktur. .Kendi inançlarını Kapı dışarı edip, ye ye müzifi ile Koka-Kola'yı içeri alabilen ve Amerikan şirketleri ile ortaklık kurūp, üniversitelerinde ingilizce tedrisat yapmaya (başlayanlar, «American Way of Life» ı benimsedikten sonra, bir süre nefes alabiliyorlar. 

Bunu yapmıyanlar veya yapsalar da Amerikanın istediği Kalıplara göre beceremiyenler, atom bombası ile değilse bile, doğum kontrol hapları ile kökü kazınacak ve her gün biraz daha zayıflatılarak zamanla yok edilecek toplumlardır. Hindistan, Türkiye, Pakistan ve dořum kontrol hapları ile helezonlarla kalkınabileceklerine inanip, Amerikan makamları ile işbirliği yaparak Kadınlarının mahrem yerlerine helezon yerleştirmeyi kanunlaştırmış diğer ülkeler, işte bu Kategoriye girmektedir - ler. Atom bombası altında can vererek ölmektense, . kadınlara helezon takarak zevkli bir şekilde yok olmak, belki daha pratik bir sonuçtur. 

Fakat dostlarımız, da aynı amaca ulaşılabileceğini gayet iyi biliyor ve doğum o kontrolünü çok daha ucuz olduğu için, tercih etmiş bulunuyorlar. Atom bombası kullanmanın Kendilerini «Çirkin Amerikalı» durumuna düşürmüş olmasını da hoş karşılamıyacak kađar bencil oldukları için, istemedikleri toplumları «Pompei'- rin Son Günleri» havası içinde, güle oynaya dünyadan kaldırmak, onlara daha pratik görünüyor. 

İşte bu noktadan sonra da kandırmaca ve aldatmaca başlamakta, insan - 


her iki yoldan 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ları karılarına helezon taktırmaya ve hap yutturmaya razı etmek için, Amerikalı dostlarımızla, onların geri ülkelerdeki ortakları tarafından bir sıra yalan uydurulmaktadır. Bu yalanlar, iyi düzenlenmiş yalanlar olduğu için, geri ülkenin cahil insanı ile seçim meydan-Jarından gelme politikacısını Kandırmak hiç de güç olmuyor. 


ALDATMACA: 


Emperyalistler, çoğalmalarını kısıt-Jamak suretiyle zaman içinde yoketmek istedikleri toplumlarda, dinlerin ve toplumların ekseriyetinde örf ve âdetlerle ahlâk inancının reddettiği doğum kontrolünü Kanunlaştırmak için, bu ülkelerde sözüm ona, bilimsel seminerler düzenlemekte, birtakım dernekler kurmakta ve finanse ettikleri üniversiteler de nüfus araştırmaları enstitüleri kuyarak, toplumun saygı duyduğu Kişilere yüksek ücretler ödemek suretiyle, doğum kontrolünün propagandasını yaptırmakta ve bu yoldan amaçlarına ulaş maktadırlar. Bu aldatmacaların hepsi, ülkemizde de sahneye konmuş ve hattâ din çevrelerini susturmak için, Atatürk Türkiyesinde, Mısırın El Ezher Medresesinden fetva almak gibi terkedilmiş geri bir usul denenmiştir. 

Propagandacılardan Oo biri, hayatta iken, nüusun artırılmasının, Türkiye igin bir güç Kaynağı olacağını iade etmiş olan büyük insan Atatürk'ün, bu sözlerini eleştirecek Kadar ileri gitmiş ve gerçek dışı Konuşarak, Amerikan parası ile basılmış bir dergide, bunun 
için makale yazmıştır. Atatürk, 1920 
ılada yaptığı bir Konuşmada: 

— Milletimizin sıhhatinin muhafaza ve takviyesi, veiyatın tenkisi, nüfusun tezyidi, bu suretle efradı milletin dinç, say'a kabiliyetli bir kalde yetiştirilmesi Yâzımdır. 
demişti. O gün söylediklerinin, bugün her zamankinden daha geçerli olduğu - nu birçok münasebetle görüp inandığımız Atatürk'ü; Kendi açısından eleştirmeye kalkışan eski Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Doğum Kontrol Kanununun meclislerden geçirilmesi için olaganüstü çaba sarfetmiş bulunan Prof. 
Dr. Nusret Fişek, Ford Vaktı Nüfus Plânlama Bölümü ve daha birçok yabancı teşekkülün yardımları, Eczacıbaşı ilâç firmasının öncülüğü ile yayınlanmış pek süslü bir dergiye yazdığı Nüfus Piânlaması başlıklı yazıda [3], şunları ifade etmektedir: 

— Atatürk, nüfus arttırma politikasını Oo desteklediği yıllarda Türkiye, Balkan Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve İstiklâl Savaşı gibi dört büyük savaştan şıkmış, geniş arazi ve nüfüs Kaybetmişti. Sıtma ve Tifüs gibi hastalıklar, halkı Kasıp kavurmaktaydı. 

Türkiye, hızla Kalkınmak zorundaydı. Bu da ancak zirai istihsali artırmakla mümkündü. Ziraat değil, Türkiye'de bütün dünyada bugünkü anlam da makineleşmemişti. Zirai kalkınma için insan gücüne ihtiyaç vardı. Diğer bir nokta da, Türkiyenin kendisine dost olmayan memleketler karşısında, bağımsızlığı koruması için, kuvvetli bir ordu- ya muhtaç olmasıydı. O yıllarda askeri güç, silâh kuvveti kadar, asker sayısına da dayanıyordu. 

Bu şartlar altında yüzölçümü 700 
bin kilometreKareyi aşan, tabii kaynakları zengin 10 milyonluk bir memleket- te nüfusun hızla artmasını istemek ve bunu sağlayacak tedbirlere başvurmak, hiç şüphe yok ki doğru bir politika idi. 
Bu politika sağlık hizmetlerini imkân nisbetinde geliştirmekle beraber, düşük we gebeliği (o önleyici ilâç ve araçların satılması, kullanılması, bu Konuda eği- 
'im ve propaganda yapılmasının yasaklanması, altı çocuktan fazla çocuklu annelere ikramiye ve madalya verilmesi gibi konuların Kanunlarda yer alması seklinde yürütülmüştür. 

Üzülerek belirtmek gerekir ki, mem ieket idaresinden sorumlu olanlar, bu önemli müşahedeleri değerlendirememiş ve zamanında önleyici tedbirler almamışlardır... 
seklinde, devam edip, yurt gerçeklerini Atatürk'den daha iyi görebildiğini vehmederek, Türkiye'de doğum Kontrolünü lüzumlu imiş gibi göstermeye çalışan bu zat, Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığından 


ayrıldıktan sonra, Hacettepe Üniversi- 
#esinde süratle profesörlüğe yükseltilmiş ve bu üniversitede kurulmuş olan Doğum Kontrol Ünitesinde, önemli bir görev almıştır. 

Doğum kontrolünün, din açısından mahzurlu olmıyacağına halkı inandırmak için, El Ezher medresesinden fetvâ almış olmakla da şöhret yapmış olan eski Müsteşar, Türkiye'de doğum Kontrol uygulamalarına gerçekten emeği geçmiş ve bu iş, bir gün gerçek mânasıyla anlaşılabilirse, Kendisine soru sorulacak insan durumundadır. 

Böyle olmasına rağmen, Türk aydınları ile gençliğin, Nusret Fişek'e dešil, Atatürk'e inanması doğaldır. , 

Lüks otellerde düzenlenen seminerlerde konuşan yabancı uzmanlar ile, Prof. Nusret Fişek'in ve onun iyi bilinen arkadaşlarının, bu konuda daha pek çok iddiaları vardır. Doğum nisbeti azalacak olursa, çocukların beslenmesi için sarfedilecek para biriktirilecek ve bu para ile Amerika'dan silâh ve petrol satın almarak, Türkiye güçlenecektir. 

Bu kandırmaca, şimdi yabancıların verdiği para ile bütün yurt sathında sürdürülmekte ve besinlerin Kontrolünü bir türlü ele alamıyan Sağlık Bakanı, Doğum Kontrolünü hassasiyet ve titizlikle takip etmektedir.  Muhalefette iken ve Kanunün Meclislerden geçirilmesi sırasında, doğum kontrolü aleyhine parlak nutuklar atmış olan AP. politikacıları, bügün susmakta ve hattâ yabancı Kuruluşların (o paraları ile dünya gezilerine çıkıp döndükten sonra, methü senâlarda bulunmaktadırlar. 

Ciplere bindirilmiş, yüksek ücretli personelden ibaret ekipler, gecekondularda, Köylerde ve işçi semtlerinde kol gezmekte, oKandırabildikleri her cahil kadını helezonlayıp kısırlaştırmaktadır - lar. 

Geçenlerde, Sağlık Bakanlığının sorumlu Doğum Kontrol Genel Müdürü, iş yapmış gibi, Türkiye'de doğum nisbetinin yarı yarıya düşürüldüğünü ilân etmiştir. Bizim bildiğimize göre, bu bir başarı değildir. Hattâ Türkiye'nin geleceğine büyük bir kötülük yapılmıştır. 
Sağlık Bakanlığının genel müdürleri, veremden ölen insan sayısını, çocuk ölümlerini yarı yarıya azalttıklarını ilân edebildikleri zaman, o başarılı idareciler olarak öğünebilirler. 

Bugün bu ters Uygulama için, zafer kazanmış bir kumandan o edasiyle, açıklama yapanların, Türk toplumunun aklı suya erince, çok güç durumda Kalacaklarını ve Oo yaptıklarının hesabını kolay Kolay veremiyeceklerini daha şim diden biliyoruz. 


EŞİT OLMAYAN KOŞULLAR: 


Halkın gerçeği görmemesi ve propagandanın etkin bir hale getirilerek nüfus artışının önlenmesi için, bu projede görev almış bulunan iç ve dış çevreler imkânlarını kullanarak eşit olmayan şartlar yaratmış bulunuyorlar. Ankara Radyosu dahil pek çok yayın vasıtası doğum kontrolunun aracı haline gelmişlerdir. Köylere nerede ve Kim tarafından bastırıldığı iyi bilinmeyen, cin ve peri hikâyeleri ile donatılmış broşürler dağıtılıyor. Politi-Kacılarımız ile bazı ilim adamlarımız oyuna gelmekte ve yabancı kuruluşların ellerine tutuşturduzları biletlerle turistik dünya gezilerine çıkmakta, yurda dönünce de doğum kontrolu taraftarı kişiler olarak hizmete sokulmaktadırlar. 

Eczacıbaşı İlâç Firmasının çıkardığı «Tıpta Yenilikler» isimli dergi son nüshasını doğum kontrol çalışmalarının propagsandasına tahsis etmiş ve çok sayıda basılan bu dergi birçok adrese çifter çifter gönderilmiştir. Filhakika yabancı çevrelerin maddi ve mânevi yardımları ile yayınlanan bu cicili bicili dergiye ina- 


da vardır. 


nanlar Kadar inanmayanlar 
Galiba inanmayanlar çoğunluktadır. Emperyalistlerin oyunları etrafında iyice bilinçlenmiş olan halk, Kendi meseleleri ile ilgilenmeyip de yabancıların destek- 


ledikleri projelerde karşılarına resimli dergilerle çıkanlardan zaten şüphelenmekte ve onları ihtiyatla Karşılamaktadır. Netekim 31 Ocak 1968 günlü Akşam gazetesinin kitap sahifesinde bu ay çıkan dergilerden bazıları tanıtılırken, Tıpta Yenilikler isimli dergiden de söz edilmekte ve dergi aynen şu şekilde tanıtılmaktadır. Bu enteresan açıklamayı aşağıya aynen aktarıyoruz: 
— Tıpta Yenilikler, Nüfus Plânlaması Özel Sayısı: Eczacıbaşı Yayını, 1968, 104 sahife, Tıpta Yenilikler Türkiye'nin en büyük ilâç fabrikalarından Eczacıbaşınm tıp âlemine hizmet için çıkardığı bir dergi, nefis resimlen | nefis baskı, ancak ne yazık ki son sayısını nüfus plânlaması gibi olumsuz bir konuya ayırmış. 
Görüldüğü gibi nüfus plânlamasının olumsuz bir konu olduğu artık herkes arafmdan bilinmektedir. Bu olumsuz Konular üslenip püslenerek halka olumlu bir şeymiş gibi takdim edilmiş ve bunu için renkli dergiler bastırılıp, gürültülü propagandalara girişilmiş olsa da sonüç pek değişmeyecek ve aklı selim hâkim olacaktır. Gebeliği önleyici halarla helezonları Köylere kadar taşıyıp dil dökenler, aydının ulaşamadığı birkaç cahil Kadını Kandırabilirler ama bu erçekten etkili olmayacaktır. Sonucun Hindistan ve 


* Pakistan ile uygulamaya sahne olmuş di- 


ger geri kalmış toplümlarda olduğu gibi fiyasko ile nihayet bulması tabii ve bizim de en içten dileğimizdir. Ancak doğum Kontrol propagandasına yer verip, karşıt fikirlerin savunulmasına imkân tanımayan Ankara Radyosu bir bakıma yanlış yoldadır. 

Tarafsızlığını ve özerkliğini korumak için büyük savaşlar vermiş oaln bir kurulüşun doğum Kontrolu meselesinde, bilhassa köyüye yönelmiş olan yayınlarında karşı tarafa neden dolayı söz hakkı tanımadığını anlamak gerçekten güçtür. 

Paralarını ve nüfuzlarını seferber ederek halkı kısırlaştırmak için ellerinden gelen herşeyi yapsalar bile, sonuğ Türk toplumunu Kısırlaştırarak yok etmek isteyenler için hüsran olacaktır. 

Bu yazının başında da belirttiğimiz gibi aşk ve açlık, tarih öncesi çağdan bu tarafa insanların doğurtkanlığını etkileyen iki önemli etken olmuştur. Hiç bir araç bu iki içgüdüden daha Kuvvetli değildir. İnsanlar aç bırakıldıkça, seksüel güçleri artacak ve çoğalacaklardır. 

Geri ülkeler doğurtkanlıklarını arttırmak suretiyle atom bombası dahil, ileri ülkelerin onları yoketmek için hazırladıkları bütün tahrip vasıtalarının Üstesinden gelecekler ve bu yoldan varlıklarını koruyacaklardır. 

Dünya bütün insanların nasiplerine razı olarak. sevdikleri ve sevmedikleri ile birlikte yaşamaları için yaratılmıştır. 
Sömürgeciler dünyamızı bir Anglosakson cenneti haline getirmek için çaba sarfederken, Doğa ile karşı Karşıya geldiklerini unutmamalıdırlar. 

Onlar insanları eşit görmeseler bile Tanrı insanları eşit yaratmakta ve bütün canlılara yaşama hakkı tanımaktadır. 
Bundan dolayı yaratmaya çalıştıkları eşit olmayan koşullar, zamanı gelince onların aleyhine çalışacak ve doğa kurallarını ihlâle çalışmanın cezası ne ise ona çarptırılacaklardır. Bundan dolayı ateşli silâhlara taş ve sopa ile karşı Koymuş ve imüstevliyi topraklarımızdan kovmuş bir toplüm olarak, Türk toplumunun dogum kontrol hapları ile de yk edilemeyeceğinden emin olmak ve sonucu sabırla beklemek lâzımdır. 


(3) Tıpta Yenilikler Dergisi, Nüfus Plânlaması Ozel Sayısı, 1967. 
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IRT, Kurtulus 
Suvaşlarını 


Saygılı olmuk zorundadir 


Muzaffer ERDOST 


Güney Vietnam'da, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi askeri, Güney Vicinam'ı işgal etmiş bulunan Amerika Birleşik Devletlerine kaışı bir kurtuluş savaşı vermektedir. 

Bağımsız Türkiye Cumhuriyeti, özerk radyosu ise, bu ülkede sadırısını yıllardır sürdürmekte olan Amerika Birleşik Devletlerine ait kaynaklardan aldığı haberleri, tâbirlerini -bile muhafaza ederek, Türk halkıma nakletmektedir. Öyle ki, TRT haberlerinde geçen isimler, deyimler, ifadeler, bize Türkçe yayın yapan bir Amerikan şirketi radyosu ile karşı karşıya bulunup (O bulunmadığımızı düşündürecek niteliktedir: 

1 — TRT. «Müttefik kuvvetler» tâbirini kullanmaktadır. TE. 
R. T. nin «Müttefik kuvvetler» dediği, Güney Vietnam'da, Amerikan çıkarlarını koruyan Kao Ki'nin bir avuç askeri ile maskelenmiş olan ve sayıları yüzbinleri aşan Amerikan askeri kuvvetleridir. Bir savaşta, «dost» ve «düşman», taraflara (göre «dost» ve «düşman» dır. Amerika için, kendi askerleriyle birlikte savaşanlar «müttefik kuvvetler» olabilir, fakat Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi için, aynı kuvvetler, «düşman» kuvvetlerdir. Bu kuvvetlerin bagımsız Türkiye radyolarında; «Müttefik kuvvetler» olarak anılması, ancak Türkiye Cumhuriyetinin, bu savaşta, Amerikan askerleriyle «ittifak halinde olması ile» mümkündür. Yoksa, Türk Hükümeti, ABD. Hükümeti ile, SEATO ve Vietnam savaşı konusunda, Türk halkının bilmediği bir ikili anlaşma mı imzalamıştır? 

2 — TRT. «Vietkong» tâbirini kullanmaktadır. «Vietkong», bu 
ülkedeki çıkarlarını kaybetmemek icin savaşan (Amerikalıların, Vietnam gerillalarını lekelemek amacıyla uydurduğu argo bir deyimdir; aşağı - yukarı «kızıl-haydut» anlamına gelmektedir. 

Kendisine «Vietkong» adını vermiş herhangi bir kuruluş yok- 


. tur. Adı geçen birlikleri yöneten kuruluşun adı; «Vietnam Ulusal 


Kurtuluş Cephesi» dir. TRT. «Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi» nden ise, Amerikalıların ısrarla ve maksatlı olarak kullandığı gibi, «Vietkong'un siyasi kolu» diye bahsetmektedir. o Tarafsız bir devlet radyosunun, ülkeleri, kuruluşları, birlikleri, hasımları tara - fından uydurulan argo lâkaplarla değil, bu ülkelerin, bu kuruluşların, bu birliklerin bizzat kendileri tarafından verilmiş adlarla anmaları, yani «Vietkong» tâbirini mutlaka terketmeleri, tarafsız, dürüst ve ciddi bir davranışın gereğidir. 

3 — TRT. Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleri için, 
Amerika tarafından halkın antipatisini çekmek amacıyla söylediği, «komünist askerler» tâbirini de kullanmaktadır. Fakat aynı TRT. 
buna karşılık; Amerikalılar için «emperyalist askerler» tâbirini, Kao Kinin askerleri için «kapitalist askerler» tâbirini Kullanmamaktadır. 

Şüphe yok ki, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi askerleri içine de komünistler vardır ve belki çok sâyıdadır. Fakat, bunların mücağeleleri, komünizmi kurmak değil, ilk plânda, vatanlarını düşman işgalinden kurtarmaktır. Aksine, Amerikan askerlerinin Vietnam'daki görevi, emperyalist sömürüyü devam ettirmektir. Yani «emperyalist asker» tâbirine uygun bir eylem içindedir. Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesi ise, komünizmi kurmak amacıyla değil, bağımsızlık amacı ile savaşmaktadır ve bu husus, Batılı tarafsız gözlemciler tarafından tesbit edilmiştir, 


4 — TRT. nin diğer bazı ifadeleri şunlardır: «... Vietkong'tan 
temizlendi», «Vietkong saldırdı», «Vietkong püskürtüldü»; «Amerika çıkartma yaptı, «Amerikalı birlikler yarım mil kadar geri çekildi.» Bunlar, Amerikalıları mazlum ve masum, Oo Vietnamlıları ise haksız ve saldırgan olarak gösteren ifadelerdir. 


TRT. müstevlilerin bozgununu «geri çekilme», ve aynı haberde müstevlilerin ikinci bir saldırısı karşısında, Vietnamlılarım kendi topraklarından çekilmek zorunda kalmasını ise, «püskürtülme» olarak nitelemektedir. Bir kentten, kentin hakiki sahipleri gemi TRT'ye göre, kent «temizlenmiş» olmaktadır; müstevlier, aynı topraklardan çıkar č ise; ilmi a n p ç tıldığı zaman ise; bunlar sl. 

Vietnamlılar, kendi kentlerini kurtarmak istedikleri zaman, TRT'ye göre, bunlar «saldırıya» geçmektedir; omüstevliler toprak işgal edince, «çıkartma yapmış» olmaktadırlar. Bunlar, temali ve özerk bir kurum olması gereken TRT, için ciddi ifadeler olmasa gerekir. 

, 5 — TRT. cx... İndirilen Vietkong bayrağı yerinde, şimdi Amerikan bayrağı dalgalanmaktadır» demektedir. Vietkong bayrağı diye bir bayrak yoktur ve bu bayrak, Vietnam Ulusal Kurtuluş Cephesinin bayrağıdır. Yani, Vietnam'ın bağımsızlığını ifade eden bayrak yere indirilmiş; yerine müstevlilerin bayrağı çekilmiştir. «Dalgalanmak» sözü, bir zafer çığlığıdır. Oysa, Vietnam kalelerinden, müstevliler tarafmdan Vietnam bayrağının indirilmiş olması, ulusal kurtuluş savaşlarının öncüsü Türkiye Cumhuriyetinde üzüntü ile ifade edilmesi gerekir, ? 


7 P: , ` v» = 
kalip aa anan BiB dalga göğü 

yrağ > ak Amerika'da dalgalanacağı güne kadr ... 

«Komünizmi» önlemek gibi, sahte bir maske altında, emperyalist pazar için yürütülen Vietnam savaşmın içyüzünü öğrenmiş hör dibust insanın yürekten isteği, bu cümlelerde ifadesini bulur. 
TRI. halk.n bu eğimine, heyecanma kapılmayabilir; fakat, 1. R. 
T.; Amerikan çıkarcılarının dilini değil, tarafsız, bağımsız ve şahsiyetli bir dili, Türk halkının onuruna yaraşır bir dili kullanmak | zorundadır. 


TÜRK SOLU - SAYFA: 5 — 


apitalizm ile Prekapilalizmin aşmaz Zığlığı 


Basit yeniden üretim ile geniş yeniden üretimin ne olduğu üzerine bundan önceki yazılarda bir fikir edinmeye çalıştık. Araştırmamızı özetlersek şöyle diyebiliriz; 

1 — BASİT YENİDEN ÜRETİM: Prekapitalist (yani, kapitalizm üretim yordamından önce gelen) çağın üretim yordamıdır. 

2 — GENİŞ YENİDEN ÜRETİM: Kapitalist, 
yani işveren üretim yordamının ta kendisidir. 

OSMANLI Türkiyesi düzeninin temeli 7 bin ıyıllık Antika medeniyetlerin temeli gibi: PREKA-PİTALİST basit yeniden üretim yordamı idi. 

BATI MEDENİYETİ dediğimiz düzen ise, 5 
yüz yıldan beri Avrupa, Amerika ve Asya (Tapon- 
.ya) ülkelerinde geliştiğini gördüğümüz KAPITA-LİST geniş yeniden üretim yordamı oldu. 

Bu iki üretim yordamı birbirini düşmanldırlar. Biri nere elişirse, ötekini mutlaka tepeler. Bunu anlamak için birkaç örnek üzerinde Kısaca duralım; 


TARİHTE TEFECİ-BEZiRGÂNLIKLAR Tarih meydandadır. Kadim tefeci-bezirgân düzenler nerede aşırı, grlisim gösterdiyse, orada kapitalizme geçiş imkânsızlaştı. i 

—— Mısır'dan Çine dek uzanan DOĞU medeniyetleri buna en iyi örnek oldular. Hepsi de tefeci- bezirgân medeniyetleri idiler. Hepsi, kendi çeşitleri içinde en yüksek prekapitalist üretim seviyelerine ulaştılar. İçlerinden hiçbirisi İngiltere'de görüldüğü gibi kapitalizme sıçrayıp (o geçemedi. 
Hepsinde teleci-bezirgân sermaye son kerteye dek. 


Å büyüdükten sonra, bütün Kâ dim medeniyetler 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/ müş Antika medeniyetleri 


muntazam ba battılar. 
Bize | en ye “olan Sümer, Akat, Asur, Med, 


anların İrak nemrutlarının ös olmasaydı adlarını duyan bulunmıyacaktı. Aynı dönemler Hindistan ve Çin gibi, daha Uzak-Doğunun özel ayrı ve azçok Kapalı bölgelerinde; aynı sübtropikai ırmak boyu medeniyetlerini kurdular ve aynı yoldan battılar. 

İslâm medeniyeti: Roma Medeniyetinden, Hini ve Çin'deki benzer medeniyetlere dek uzanmış bütün Antika tefeci-bezirgân medeniyetlerine mirasçı oldu. Doğu medeniyetlerinin Batı Avrupa'ya atılan tohumlarına köprü olarak geçit verdi. 
İslâmlığın tefeci-bezirgân ilişkileri de birçok yeni ekonomi elemanları getirdi. En eski zamanların Finikeli tefeci-bezirgân ilişkilerinden , kalitece 


farklı yeni bir düzene atlıyamadı. 


Kapitalizm ne Uzak- Doğu'da, ne Yakın-Doğuda doğamadı. Onun için, büyük bir çağın sonu olduğunu pek iyi sezen Hazreti Muhammed: «Hatem-el-Enbiya: er] sonuncusu» 


“Peygamberlerin olduğunu açıkladı. İslâmlık batarken birçok «TA-VAİF-İL-MÜLÜK» (Türkçesi han yahut hükümdar tayfaları, Avrupa'daki ki derebeylikler, feodalite) belirdi. Medeniyet çevresindeki göçebe aşiretler medeniyeti kapladıkları zaman kurdukları düzen hep böyle kısa ömürlü derebeylikler oldu. 
Avrupa'da Roma Medeniyeti yıkılırken akm eden barbarlar aynı şeyi yaptılar: Feodalizmi kurdular. 


| Anadolu'da Türkler, Fransa'da Franklar; ölrönesansa uğrattılar. 
Tefeci-bezirgânları son kerteye dek geliştirdiler. 
Bu gelişimin aşırılığı ve derinliği Anadolu'da ard 
| arda Selçuk ve Osmanlı İmparatorluklarını yedi. 
Fransa'da da: Merovenjiyenleri, Karolenjiyenleri tıpkı öyle yedi. Kapitalizm bir türlü doğmadı. 

Yakın-Doğu'ya nisbetle Batı Avrupa da tefeci-bezirgânlık köklerini daha aşırı ı derinliklere in: diremediği halde, Fransa'da sa'da bile doğrudan © doğruya ~ kapitalizme geçilemedi. Olağanüstü. elverişli tarih şartları tilari ancak tefeci bezirgânlığın en az gelişmiş bülun amn İngerede kapitalizme ail atlayışı sağlıyabildi. 

Türkiye'de ise, tefeci-bezirgânlık 7 bin yıl 


d Kırk yıldır ate 


Niçin tefeci-bezirgânlık toplumca ölümü göze alıyor da, ileri bir düzen olan geniş yeniden 


üretimli. kapitalizme varamıyor? 


) 


OSMANLILIKTA TEFECİ-BEZİRGÂNLIK NASIL ÇÖKTÜ? 


Kapitalizmden önceki tefeci-bezirgân ekonominin neden illâ ki battığma en son ve klâsik «örnek Türkiye'dir? Türkiye'de eleci-bezirgânlık Simler yaşlılık ve ölüm çağlarını en tipik bi- 


imleri ile yaşadı. 


Kadim medeniyetler gerçi: TEFECİ-BEZİR-GÂN İLİŞKİLERİNİN ürünü oldular, ama adları üstünde; tefecilik de bezirgânlık da bir üretim faaliyeti değildir. Ürünlerin ve üretmenlerin sömürülüşü idi. Kadim toplumun temelli ÜRETİM İLİŞKİLERİ daima toprağa dayanan tarım oldu. 

n “Örneğin, ilk Sümer Medeniyeti; ilk Bâbil Medeniyeti, ilk Mısır Firavunlar Medeniyeti gibi 


y şer iatın toprağını kişilere aktarmak 


yapılan millet topraklarını kişilere aşırma usulüne «MUKATAÂA: KESİM» düzeni dediler. Kesim toprakları (hiçbir zaman hiç kimseye mülk olarak verilemediği halde, bunu herkesten önce Allah yasak ettiği haide) «MALİKÂNE, diye ömür boyu kesimcilere sözde «kiralandı». Gerçekte ufak bir «muaccele» (aceleye getirilmiş) adlı para kar- 


şılığı olarak bedavadan ucuza satıldı. 


yani milletin 


Müslüman di- 


Allahı aldatmak, Miri toprağı 


nine e aykırı rı bir zındıklıktı. Onu yapanların katledilmeleri vacipli. Ama yapanlar tefeci- e - 


Tâ paşalar ve beyler, hocalar ve ölendiler idi. Bu üst tabakanın taş elinde, koz elindeydi. Arala- 


N rında anlaşınca «işi kitabına uyduruverdi İer», hâ- 


DO. KA 


“şâ dediler, hiç Mülüman Malevinin toprakları ki- n silere mülk olarak satılır mı? Bunu yapamayız. 


Satış yapmıyor, bedeli kismen peşin alınmış «kiralama» yapıyoruz. «<Mükataa» yolüyla hazineye 


Osmanlılık da gençliğinde ilerici oldu. Bu ilericiliği herhangi “metafizik bir düşünce | veya pe 


liğinden deni cek kadar tabii biçimde yüreği yeni düzenden ileri bir ekonomi doğdu. Bu nasıl oldu? 


Gerek İslâm gerekse ça Medeniyetlerinin 


y son günlerinde toprak ilişkileri: toprakta çalışan- r 


“ların (köy üretmenlerinin) yaşayışını dayanılmaz 


bir işkence durumuna sokmuştu. Göçebe Türk \ geldi. Anadolu'nun ve Rumeli'nin ister İslâm olsun, ister Hristiyan olsün, Selçüklu Bizanslı derebeylerini klici ile temizledi. Ve temizler te- 


mizlemez ele geçirdiği derebeyi topraklarını “bugün 


Y pek çok k SOSYALİST ülkelere parmak isirtacak eşitlikle çalışanlara “dağıtıverdi. 


Şimdi Türkiye Gunihuriyeli': nin 45 inci yıllarını kutlamakla öğünüyoruz. o Anayasa, Sosyal adâlet sözlerinden bütün parti politikacıları kırılıp dökülüyorlar. 


hile — Parlâmentoya m sokuldu. 


gasını bitiremedik... 


dır “evim diye öl patlatıldı. Busi k 


toprak reformu denilen şey en solcu geçinen partinin programına göre uygulansa ne yapılacaktır? 
ahasına çıkarılmış ve milletten armi Türkiye 


»Fesmen gasbedilmiş Türkiye topra 


tır. Ona bile kıyışamıyoruz. ani, Cumhuriyet kuruldugu zaman dönümü 10 liraya olan toprak bugün 10 bin lira fiyafa ateş pahaspa çıktı. 
Osmanlı düzeninde bütün Müslümanların ortak malı olan Miri topraklar, tapu tasarruf belgesi iken 


mülkiyet belgesi biçimine sokularak, kapanin elin- 


de kaldı. Sonra, Osmanlı “çağının şanını şevketini 


“de Kimseye sil Oysa Osmanlı atala- 


bilmemiz için, mi ne yaptıklarını önleyip be nimsememiz gerekirdi. Osmanlı Türkleri Türkiye 


topraklarını o toprakta çalışmayana koklatmadılar. Yalnız toprakta fiilen çalışanların tasarrufuna BEDAVADAN geçiriüler, AŞ 


İşte Osiüanlılığın gençlik çağı ve ilericiliği dediğimiz şey budur. Böyle köklü bir toprak ihülâli yapan Osmanlı Türkiyesi ilk günlerinde Kadim çağların en çiçeklenmiş, en adâletli, en insancıl düzenlerinden birini yaşadı. 

Gel zaman git zaman ilk idealist Osmanlı İLP 


leri. (Gazileri; Şövalyeleri) ele geçen _ Osmanlı, 


ret yolları üzerinde bezirgânlık ve tefecilik ala- 


bildiğine gelişti. 


4 Gittikçe daha zengin para-babası kesilen te- 
—feci- -bezirgânlar, başta padişah gelmek üzere bü- 


“tün gazileri savaş yapacaklarına keyif çalmaya, 


«bina ve zina» yapmaya, borçlanmıya alıştırdılar. 


Borcun altından Kalkâmıyan devlet en sonunda Müslüman Hazinesi adına Kontrol ettiği toprak- 


yer ve iz bırakmış olduğu için, “imparatorluğu 


ları para-babası tefeci-bezirgânlara teslim etti. Bu 


« batırdı. 


şeriata yani Allahın emrine aykırı olarak, dinsizce 


Bir zaman ağıza alınmaz sosyalizm Yarı Memleket 


köylüsüne parasıyla, yani ate pahasına  satmak- 


para sağliyorüz, yahut «VAKIF» adıyla toprakları Allaha adıyoruz. Bunu söylemekle Allahı aldattıklarına inandılar. 


Bildiğimiz gibi, gerek «Malikâneler», gerek «Vakıflar», gerekse ona benzer toprak ve mülk tahsisleri, tefvizleri Müslümanların (o Malevinden aşırıldılar. O büyük çiftlikler ilkin mukataacıya «kaydı hayatla» (yaşadığı sürece) bağışlandı. Son- 


ra, bir daha arayan soran bulunmadı. Çünkü arayacak olanlarin Kendileri artık “Türk Müslüman din yahut dünya derebeyileri olmuşlardı. “Kendi kendilerini Tanrı mahkemesine verip dâva açamazlardı ya... İş «ruz'u mahşer» e (kıyamet gününe) kaldı. 

“Balık baştan kokmuştu. Alttaki ufak ekinci, çalışan köylüler alın terleriyle bayındırlaştırdıkları topraklarda köle durumuna düştüler. Koca Osmanlı toprakları malikâne, vakıf ve ilh... adlarıyla, babalarından miras kalmışça, derebeyileşmiş smıfın eline geçti. Çapulculuk üstün geldi. 


X Hâlâ bugün bile; bir uyuz ferman gösterene 


e Kanunları. Büyük. büyük to ış 


Bu Ni oyan O e -a 7 
ruz. Osmanlı İmparatorluğunda eski bezirgânlar ve tefeciler yığdıkları paralarla kitabına uydurup Miri yahut şahsi toprakları, var yahut yok pakasına ellerine geçirdiler. Bu ne demekti? Açıkça dünkü tefeci-bezirgân yurguncularla, dünkü üikücü fisebillillâh yeryüzüne şeriat yaymak kılıca sarılmış İlpler, Gaziler (o derebeyileşmişai me pi 

İlk Osmanlı toprak ihtilâli üzerine kuruları tarım ekonomisine «DİRLİK DÜZENİ, denim. 
Orada eşitçe ve adâletli bir âsayiş altında küçük ekincilik yapan azçok mutlu «ÇİFTCİLER» yaşıyordu. Derebeyileşmenin son günlerinde Türkiye Batı kapitalizmi ile karşılaştı. Karşılaşır Karşılaşmaz tefeci-bezirgân ekonomi güneşi gören kar gibi erimeye başladı. Padişahlık yabancı kâfir orduları önünde bozgun üstüne bozuna uğruyordu. 
Buna karşı direnmek istedi. İşi ih incelemek üzere bilenlerden raporlar, lâyihalar topladı. Üçüncü Sez lim'e verilen lâyihalarda anlatılan t i toprak | ekono- 


misinin üretmenlerine «yerlerin. esiri» adı veriliyordu, © 


Böylece güzelim, örnek Osmanlı «Dirlik Düzeni»: İlplerin bir zaman yıktıkları Bizans Tekfurları “gibi, insafsız bir sürü i derebeyilerin eline 


geçti. İlk zamanlar toprak ihfilâli ile bir cKono- mi rönesansı yaratan Osmanlı toprak ilişkileri ve toprak düzeni; kaşarlanmış, damar sertliğine uğramış, taşlaşmış, ölüm döşeğinde yatalak bir çökücü düzen durumuna girdi. İşte tefeci-bezirgân ilişkilerin bir ülkede aşırıca gelişmesi ve o gelişmenin kaçınılmaz sonucu bu oldu. Burada artık daha ileriye gitmek, daha verimli ve geniş bir ekonomi düzenine ulaşmak olamazdı. Yani, kapitalizme o derebeyileşmiş toprak düzeniyle geçmek imkânsızdı. Ancak gerisin geriye gidilebilirdi. T 
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KAPİTALİZM PREKAPITALIZMi 

NASIL ÇOKERTİN? 

Yeryüzünün neresinde geniş yenilen üretim düzeni olan modern KAPİTALİZM geliştiyse, orada basit yeniden üretim düzeni olan prekapitalizm kökünden Kazınmaya başladı. Çünkü, bu iki düzenin daha tarifleri yapılırken görüldü. Prekapitalist üretim: TÜKETİM amacı egemen “olan bir sistemdir. En büyük ve geniş ölçüde Kadim üretim alanı toprak ekonomisine düşüyordu. Yani, tüketim sistemi içinde idi. Tefeti ve bezirgân sermayenin pazara çıkardığı matahlar büyük cogunluğu ile ilgin sırt ÜRÜN olarak üretilmişti. 
Tefeci-bezirgânlık; gerçi medeniyetlerin çimentosu idiler, ama o çimentonun bağladığı büyük ÜRE- 


TIM taşları tüketim amacıyla, ürün üretimi ya— pıyordu. 


Kapitalizm birdenbire üretimi ele alıp bütünüyle altüst etti. Kapitalist üretimde ürün değil, yalnız ve sırf satılıp alınacak MATAHLAR elde edildi. Basit yeniden üretim birdenbire GENİŞ yeniden üretim oldu ve bu yüzden kapitalist dünyası yıldırım çabukluğuyla üretilip her yanda. 
dağlar gibi yığılan bir matahlar toplumu durumuna girdi. 

Yalnız ürünün matah olması sanılabileceği gibi basit bir değişiklik değildir. Ürünün matah olması basit yeniden üretim yordamının inkâr edilmesidir. Kapitalizm ürünleri matahlar biçimine soktuğu anda ve soktuğu yerde; bütün prekapitalist üretim yordamığı kökünden kazıyıp havaya uçurmuştur. Kapitalizm basit yeniden üretmli prekapitalizmi yok eder derken anlamalıyiz. Her toplumun temeli üretim olduğuna göre; prekapitalist üretimin yerine kapitalist üretimin geçişi bir toplumun bütünüyle tepeden tırnağa altüst olması demektir. Onun için tarihte sosya ihtilâlcilik kapitalizmin © icadid—sosyalistdörin. 
desi). ji wee O e 


Ne var ki, bu ekonomik ve sosyal ihtilâleilik 


ancak klâsik serbest rekabetçi, yani il ilerici ve ve gürbüz çağdaki kapitalizm için “doğrudur. 

Batı Avrupa'da ilkin İngiltere, sonra Fransa ve öteki kara Avrupa ülkeleri; kapitalist üretim yordamını doğurur doğurmaz, bütün prekapitalist üretim yordanılarını top ateşi ile bastırdı. Kapitalizmin egemen olduğu şehirlerden prekapitalist üretimi ücra Köylere doğru sürdü. Köylerde bile egemen üretim ilişkilerini kapitalist yordamına soktu. Köydeki Kapalı ve «tabii» denilen köy ekonomilerini, şehirde «Ortaçağcıl; denilen kapalı esnaf ioncalarını kırıp parçalıyarak kapitalist pazarına açtı. 

Köylü ve esnaf kapalı ekonomilerinin yok edilmesi her kapitalist ülkenin gelişim kertesine göre değişti. En ileri İngiltere'de derebeyi artığı sınıflar bile bütünüyle Lordlar baline getirildi. 
Daha geri ülkelerin kıyısında köşesinde yer yer (Joncalar ve tabii köy ekonomisi değilse bile) hâlâ fakir küçük ekonomili geri köylü ve esnaf üretimleri sürüp gitti ve sürünüp gidiyor. En ileri kapitalist ülkede bile tarım ekonomisi sanayi üretimine nisbetle bir hayli geri kaldı. Ama bütün bu kalıntılar ve sürünüp gitmeler kapita-Üzmin mantığı sonucu değildir. Kapitalist sınıfı geriliği göze alarak derebeyi artıkları ile uzlaş— üği için böyle oldu. Tek başma halk yığınlarına egemen olmayan işveren sınıfı, emlâk ve arazi sahiplerini (ağaları, beyleri) halka karşı kendisine yardımcı yapmak zorunda kaldı. 

Kendi anayurdu dışma matahlarını süren kapitalist üretim oralarda dahi ekonomi ilişkilerini bire dek kırıp geçirdi. Örneğin Türkiye'de, Hindistan'da, Çinde; Batı kapitalizmi ile yüzyıllardır süren ekonomik ilişkiler hep kapitalist mafahlarının yaylım ateşi önünde prekapitalisi ekonomileri (küçük esnaf ve köylü ekonomilerini $ darma duman etti. Böylede yeryüzünün geniş bölgeleri sömürge yahut yarı-sömürge durumuna girdi. 

Yukarıda tarihten ve belirli ülkelerden aldığımız birkaç örnek Kapitalist ekonominin nasıl prekapitalist tefeci-bezirgân ekonomisine can düşmanı 


Sosyalisi Literatürde 
Terimler - Kavramlar 


Diyalektik y y 


Sosyalizmin dünya görüşü ve metodu (yöntemi) diyalektik materyalizmdir. 

Diyalektik: Doğa olaylarını ele alış, onları inceleme ve anlamanın yöntemidir. Araştırmaların yolu yordamıdır. 

Materyalizm: Diyalektik yöntemle incetnen doğa olaylarmın yorumlanışı, Kavranışı ve teprisidir, bir felsefesidir. 

Diyalektik yöntemin tam tersi metafizik yön temdir. Bütün ortaçağ boyunca insan düşüncesi- ne hâkim olmuştur. 

Metafizik, evreni donmuş gibi ele alır; şeyleri durgunlukları, özdeşlikleri içinde görür. Bir şey ne ise, her zaman, evrenin başından beri hep o olmuştur; yani şeyler evrimlerini tamamış olarak nihai biçimleri ile yaratılmışlardır. 

rneğin, insanlar daima (o aynıdırlar, Hiçbir şey 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değişmez. Doğa lindedir. 

Metafizik, şeyleri, doğaya rastgele toplanmış, birbirinden bağımsız, ayrı ayrı olarak görür; aralarında karşılıklı ilişki aramaz. Örneğin, ses, ışık, ısı olayları arasındaki ilişkiyi araştır - maz. Ses sestir, ışık da ışık. Şeyler kesin sınıflandırmalara tâbi tutulur ve aralarına aşılmaz duvarlar çekilir. 

Metafizik zıtları iki zıt şeyin aynı ileri sürer. 


durgunluk ve değişmezlik ha- 


birbirine Karşıt görür ve 


18. yüzyılda; bilimlerin gelişmeye başlaması bilimler 


ile, metafizik önemini kaybeder. Ama arasında ilk gelişen mekanik olmuştur. Çünkü, bilim dilindeki mekKaniğin Konusu olan hareket, yer değiştirme hareketi, harekettir. 
gibi. Bu yüzden, 18 yüzyılın materyalist felsefesi (yani ilk faktör maddedir diyen felsefi görüş) mekanik ve metafizik bir materyalizmdir; evreni gene birbirinden Oo bağımsız, mekanik şeyler bütünü olarak görür. Materyalizm, gerçek diyalektik değişme ve hareket açısından şeylere bakmayı bünyesine katmamıştır, henüz. 

19. yüzyılın keşifleri, bilimleri arasındaki, bilimlerin Konusu olan şeyler arasındaki sınır- 


ları kaldırmış, evrenin, metafiziğin anladığı gibi, son şeklini almış nesneler karışımı olarak değil 


zamanda var olamıyacağını 


incelenmesi en kolay 
Örneğin, elmanın dalından düşmesi 


durgun ve 


de bir süreçler karışımı olarak görülmesi gerektiğini ortaya koymuştur. 

Canlı hücre keşfedilmiş, her canlı varlığın hücrelerin bir birliği olduğu anlaşılmıştır. Doganm bütün Ürünlerinin tek hücreli küçük tohumların uzun bir süreci sonünda meydana geldiği öğrenilmiştir. Enerjinin dönüşümü keşfedilmiş, ses, ışık, ısı gibi olayların birbirine dönüşebildikleri ispatlanmıştır. Bütün bunlar ve diğerleri,' diyalektiğin ilerlemesini sağlamıştır. 

Modern anlamıyla diyalektik, yöntem ilk defa Hegel tarafından geliştirilmiştir. Hegel, kendisi idealist bir filozof olmakla (yani evrende ilk yeri ve önemi ruha vermekle) birlikte, yön- 


tem olarak diyalektiği kabul etmiş, ama diyalektiği idealizme tâbi kılmıştır. 

Diyalektik yöntemi materyalizme uygulayanlar, Marx ve Engels'tir. 

Diyalektik, metafiziğin tersine, doğaya, o- 


layların birbirleriyle ilişkili, bağımlı olarak bulunduğu, birbirleriyle belirlendiği bir bütün o- 


larak bakar. Doğanın herhangi bir olayı, kendi çevresindeki ve Kendisiyle ilişkili olaylardan bütünüyle birlikte ele alınmadıkça, tek başına 


kKavranamaz ve bir anlam taşımaz. 

Diyalektiğe göre her şey, Sürekli bir değişme ve hareket halindedir. Hiçbir şey olduğu yerde kalmaz, hiçbir şey olduğu gibi Kalmaz. 
Şeyleri diyalektiğe göre incelemek demek, onları hareketleri içinde, değişmeleri içinde incele- 


mek demektir. Şeyler, hareketlerinden soyut olarak ele alınamaz. Buradaki hareketten mekanik. 
bir hareket anlamı çıkarmamalıdır. Diyalektik açıdan hareket, örneğin daldan düşen, yuvarlanan bir elmanın mekanik hareketi değil, elmanın evriminin hareketidir. 

Diyalektiğe göre, hep bir şeyler parçalanıp ölür, bir şeyler doğar ve gelişir; her şey sürekli bir yenilenme ve gelişme halindedir. Hiçbir şey, bir defada tamamlanıp bitmemiştir; kesin, mutlak ve ölümsüz olan hiçbir şey yoktur. 


Örneğin, elma dalındaki elma, sonra ham elma ve olgun elma halinde bulunur. Herhangi bir dış müdahale olmazsa, elma evrimine devam eder, sonunda yere düşer, çürür ve ölür; eti toprak, tohumları da yeni elmə ağaçları olur... vb. Bu, elmanın zorunlu olan doğal (o sürecidir. Bu, bir «oluş» tur. Bu sürecin aşamaları zorunlu olarak birbirini izler. Var 


önce çiçek, 


lığınm Kendisinden gelen kuvvetler elmayı evrimi içinde ileri doğru iter. Bu da «otodinamizm» dir. 


Ama, elma henüz dalında iken, onu alıp, örneğin pekmez yapacak olursak, elma için gene bir değişiklik olacaktır. Ama bu, elmanın doğal süreci içinde bir değişiklik, diyalektik bir değişiklik değildir, mekanik bir değişikliktir. 

Yere düşüp çürüyen elmanın tohumundan gene elma ağaçları ve elma meyvesi olur dedik. 
Ama bu diyalektik gelişme, dönüp dolaşıp, baş- 


y~ 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ladığı noktaya gelen bir gelişme, bir döngü de-Sildir. Felsefe dilinde helezoni denilen bir gelişmedir. Çünkü hiçbir şey, aynı çıkış noktasına geri gelmez, daha başka, daha üst bir düzeye Varır: 

Diyalektik, doğadaki her şeyin ve her olavin “yapışında iç çelişkilerin varlığını Kabul eder. Metafizikte iki zıt şey bir arada olamaz. 
Diyalektik ise, her şeyin bir zıtların birliği olduğunu kabul eder. Yakından baktığımızda, ölümü hayattan aymamayız. Ölüm ve hayat, durmadan birbirine dönüşürler. Bedenimizdeki hüc - relerin bir kısmı ölürken, bir yandan yerine yenileri yapılır. Her şeyin ölen bir yanı, gelişen bir yanı, olumlu bir yanı, olumsuz bir yanı vardır. Maddenin bildiğimiz en küçük parçası bile, birbirine zıt iki elektrik yükünden, nötron ve protondan yapılmıştır. Ve bunlar, sürekli bir çekişme halindedirler. İşte bu zıtlar arasındaki mücadele, bu, yeni ile eski, ölenle doğan arasındaki mücadele, değişmenin ve gelişmenin nedenidir. 

Bu değişme süreci, bir şeyin zıddına dönüşümü nasıl olmaktadır? Diyalektik, gelişme sürecini basit bir büyüme süreci gibi görmez. Şeyler, evrimleri içinde belirsiz, ufak nicelik değişmelerinden belirli bir noktada nitelik değişmelerine seçerler. Bu geçiş ani ve bir sıçrama biçiminde olur. Fizikteki her değişme, nicelik değişmeleriyle nicelikten niteliğe geçiştir. 
Örneğin, su isinirken; ısı önceleri suyun, sıvı durumunu değiştirmez. Sadece SsUyun ısı derecesi artar. Bu nicelik değişmesi (o aralıksız ve süreklidir Fakat 100 derecede su birdenbire Kaynamağa başlar ve buhara dönüşür, nitelik değişmesi meydana gelmiştir. Kimyada da belirli bir molekülün bünyesine, örneğin, yeni oksijen ya da hidrojen atomlarının girmesiyle nicelik niteliğe dönüşür ve her seferinde başka cisimler elde edilir. 

Belirli nicel bir değişme derecesinde, ansızın nitel bir değişme olur. Bu diğer bilimlerde de, toplum olaylarında da aynıdır. Tarihi kanıtlar, toplumdaki değişmelerin aralıksız olarak meydana gelmediklerini, zaman zaman değişmelerin ufak değişmeler yerine ani bir siçrama ile olduğunu göstermektedir. 

Diyalektiğin bütün kanunları, o özellikle, toplum olayları için de doğrudur ve toplum olaylarına uygulanırlar. 

«Diyalektik; doğada, insan toplumunda ve düşüncede hareket ve gelişimin genel Kanun-İarı olmaktan başka bir şey değildir.» (*) 


l (*) Engels, Anti-Dühring. 


Nuri İyem: Merhaba Rıfat, nasılsın? 

Rıfat Ilgaz: Ooo! Hoş geldin! Iyi diyelim de iyi olalım! 

N. İ: Ne yazıp, çiziyorsun? 


R. I.: Çizmek mi? O senin işin, biz ancak yazıyoruz! 

N. İ: Bak az kalsın unutuyordum söylemeyi; seninle Türk Solu için bir Konuşma yapmaya geldim, ne dersin? 


R. I.: Türk Solu, çok sevdiğim bir dergi... Benim de solum... Konuşalım! 
N. İ: Peki öyleyse, şu yazdıkların ne? 
R. I.: Bir iki hikâye, bir iki oyun- dan sonra bir romana saplandım kaidım. 
N. İ: Bir roman mı? 


R. I: Hem de çok «ciddi» bir roman! Mizah romanı değil, demek isteyorum. 

N.İ: Adı? 

R I: Karadenizin Kıyıcığında! Došup büyüdüğüm, öğretmenlik ettiğim kıyıların romanı... 

N. İ: Konu? Yani bizim toplumcu arkadaşların romanları gibi... Sömürü... 


R. I: Var, o yanı da var... Ben sömürü düzenini vermekten çok, bu düzen içinde sevişenleri vermek istedim. 

N.İ: Yani «aşk romanı! 


R. I: O da değil! Şu kadar yıllık yaşantılarıma göre anladım ki insanlar hep bir türlü sevişmiyorlar... Bu sevişmeler, ne olursa, doğa'nın verdiği olanaklar bir yana, tutumsal - iktisadi - zorunlukların sınırları içinde oluşup gidiyor ister istemez... Ya da ölüşüp gidiyor! 


N. İ: Sen şu dediklerini biraz daha açar mısın? 

R. I.: Romanda bir Güllü var... Karşısında bunu seven Üç delikanlı daha... 
Güllü, en çok sevdiği Recep'le evleneceği yerde... bırak evlenmeyi, Recep'le sevişeceği halde, tutuyor, bucak bucak «açtığı Şemsi'yle evleniyor... 

N. İ: Şemsi denilen ağa'nın oğlu herhalde? 

R. I.: Öyle! 

N. İ: Demek bu roman da son yil-Jarda bizim arkadaşların reçete heline getirdikleri konulara tıpatıp uygun... 
Bir yanda parasız, kimsesiz delikanlının biri... Gene aynı koşullar içinde bir genç kız... Karşılarında da Ağanın güçlü, zor- ba oğlu... ve sonunda kız ağanın oğluna varacak, ister istemez. 


R. I.: İşte ben niçin bu böyle olup gitmekte... Bunu nedenleriyle veriyorum. Bu zorunluğun hangi tutumsal nedenlere dayandığını, psikolojik yönlerini de yabana atmadan deşmeye çalışıyorum. 
Psikoloji mi dedim? Hayır, buna toplum. 
sal psikoloji demek daha doğru. Ama bütün bunları ortaya dökerken fıkra ya-Zarı gibi peşin görüşle çıkmadım, bir ozan gibi davranarak... 


N. İ: Ozan dedin de ondan soruyorum, çünkü senin şiirinde bir buruk ve acı yergi, nasıl söyleyeyim, mizaha yönelen çeşni vardır... Bu da öyle mi? 


R. I: Mizahçı gibi davranmadığım ilk yapıtım bu! Düpedüz bir romancı olarak davrandım demem daha doğru olacak... 

N. İ: Demek şiirlerinde bile bir hicivci, bir mizahçı gibi davrandığın halde... 

R. L: Öyle! Bu yaptığımda sırf romancıyım. 

N. İ.: Pekii. Kardeş bir başka sorum olacak sana, izin ver hele: Artık gazetelerde, dergilerde eskisi gibi görünmez oldun? 

R. I.: Ben de sana sorayım ilkin: Bir sanatçı, çok yerde görünürse, yaptığı işler yarım kalmaz mı? Ben çoğu zaman türlerden birini bir yana koyup öbürüne atladım... Çeşitli zorunluklarla... Şiiri bırakıp, dergilere, gazetelere atladığım gibi... E, şimdi romanı bırakıp, dersilere, gazetelere mi döneyim? 


N. I: Bağışla beniya,gazete,ya da dergilerde, çok kez yergi yollu da olsa: dünya olaylarına değinirdin! o Sanırım, şimdi Markopaşa, ya da Adembaba'nın sırası. 

R. I.: Yani Amerikalıların tam çuvalladıkları şu günlerde... değil mi? Vallaaaa hani hiç fena olmaz! Hem o kadar çuvallayanlar var ki... Nuri şunu da belirteyim... Milletin kan ağladığı yıllarda ne yapıp, yapıp, halkı güldürmek istemiştik... Güldürmek için de hiç uzak lara gitmemiş, başımızdakilerin nutukle- 


rından, meclis Konuşmalarından, bol bel örnekler vermiştik... En dokunulmaz sanılanların . şurasına burasına dokunarak yapmıştık Oo yapacağımızı! Bakıyorum şimdi halkımız bizden daha mükemmel yapıyor bu işi! Artık halka mizahtan çok, öğretici yazılar daha gerekli gibi geliyor bana! Biz dokunup dokunup geçiyorduk... Şimdi çözüm yollarını da istiyor halkımız, yazarlardan. 

N. İ: Pekii öyle olsun, bir de şu var; mizah dergisi değil de, nani eskiden çıkarılan Karagöz, Köroğlu gibi... 


R. I.: Doğru, dedim ya... Halk aruk gösterilenlerle yetinmiyor, çözümünü de istiyor sorunların. Ben, kendi payıma, toplumsal aksaklıkları, dengesizlirleri, zıtlıkları, haksızlık, eşitsizlikleri şiit türüyle başlayarak fıkralarla, hikâye ve mizah romanlarıyla yapmaya çalıştım... 
Bunun çözüm yolunu burnumun Ucuyla gösterdiğim zamanlarda basın savcısmın karşısında buldum kendimi. «Sımf» sözcüğünü kullandığım için, bir sözcüğe altı ay verdiler... Çok şükür onlara toplumumuzün, bütün bu düzendeki toplumlar gibi, iki sınıftan oluştuğunu Kabul ettirebildik! Yaş da oldu elli sekiz 


N. İ: Yani bu işi bundan böyle tümüyle gençlere mi yüklemek istiyorsun? 

R. I.: Onu demek istemiyorum, demek istediğim şu; «Sınıf» tan başlayacak bir genç mizahçı, «Sınıf» tan başlayacak bir genç şair, bir genç fıkracı... 
Ben İlhan Selçuk'u biraz da bu açıdan görüyor, seviyorum! Bilmem anlatabildim mi? 

N. İ: Bizim yaştakilere gelince... 

R. I.: Bizim yaştakilerin eyleminin ikinci dönemi başlamış demektir. Gelişen kuşaklar karşısındaki görevi... yeni tutumu... 

N. İ: Genç kuşakların görevi... ya da tutumu ne olmalı sence? i 

R. I.: Önce, önden yürüyüp yol alanları tanımaları... Bu gün toplumcu görüşle bir ozan eline kalem alıyorsa Nâzım Hikmet'i, bir H. İ. Dinamo'yu, bir A. Kadir'i, bir Niyazi Akıncıoğlu'nu, bir Çaloğlu'nu yerine oturtmasını, gelişme zinciri içinde kaçıncı halka olduğunu bilmeli. 

N. İ:: Sonraki kuşaklardan toplumcu görüşe bağlı oldukları halde, söz konusu ettiğin gelişmeyi bir kenara koyup, yan yollara sapanlar mı oldu? 


R. I: O yıllarda işlediğimiz konular, tutumsal, toplumsal bunalımlardı... 
Bu bunalım sanatçının (o bunalımlarıyla tıpatıp çakışıyordu. Bu yüzden halk şiiri, bütün içtenliğiyle doğmak üzereydi. 
Romanda, hikâyede bunun etkileri daha sonraları ayan beyan göründü. 1940-1946 yıllarına rastlar bu halkçı, toplumcu şiir akımı. Kökünü halktan alan bu akım, batıdan hiçbir şey almak zorunda değildi - hele Fransız şiirinden - dağ gibi bir ustası da vardı, başta o, en sağlam ürünlerini verirken, işin farkına vardı tutucu sınıfın baskı düzeni... Tek partinin sanat komiserleri raporları hazırladılar, işleme bile koyuldular... O yılla- da en uyanık olan sanat kolu, sen de çok iyi bilirsin ki, şiirle resimdi. Hikâye, roman henüz yaygın değildi. İyi örnekler olsa bile tam gelişmesini gösterememişti. Bununla birlikte Sabahattin Ali'leri, Sait Faik'leri, Kemal Bilbaşar'ları, Reşat Enis'eri saygıyla anmam gerekir... Sadri rEtemleri, M. Ş. Esendal'ları da unutmamalıyım. Tutucu sınıfı Kuşkulandıran daha çok ozanlar oldu. Susturulmaları için her çareye başvuruldu, sür-Ünler, hapisler yürürlüğe girdi. Kitaplar, dergiler toplatıldı... Gerçekçi ozanlar susturulmuştu. (O günün bu ileri 


RIFAT ILGAZ'LA 
KONUŞMA 


Nuri İYEM 


ozanları, basın savcıları, sıkı yönetim yargıçları Kadar, dergi sahiplerinden, yaymevi patronlarından da çektiler. Susturulmalarında onlar kadar yararlı oldular. 

N. İ: Dur hele Rıfat, bir dakka sözünü kKesiyorüm, sence gençler için, kendinden önce başlamış olan ve mem-İeket gerçeğine dayanan bu sanatı izlemek, bütün sert koşullara karşın yine biricik yoldu öyle mi? 


R. I: Hiç kuşkusuz öyle! Çünkü bu sanatçılar yurt gerçeklerinden, halkın, toplumun bunalımlarından almışlardı ilk hızlarını... Onları izler gibi görünen akımlar aslında halkı bir yana itmiş ve ondan sonra sanatçı batıdan aktardığı, batı sanatından aşırdığı uydurma bunalımların içinde buldu kendini. Neden mi böyle oldu bu? Sırf kendinden önce gelen kuşağa benzememek için deyip, geçemiyeceğiz! O Kadar çok nedeni var ki... Gerçek olanı halktan kopması, diliyle, sanatıyla halkın karşısında olüp yabancılaşması... Buna ikinci yeni gibi uydurma ad takmaktan da alamadılar kendilerini... Birinci Yeni yanlış alınınca, ikinci, haydi haydi yanlıştı... Birinci Yeni Nâzım'ın getirdiği, 1940 kuşağının geliştirdiği yenidir... Bugün Fazıl Hüsnü'de, Ahmet Arif'de, Arif Damar'da, Hasan Hüseyin (o Korkmazgiller'de son örneklerini veren de işte bu yenidir. Yani birinci yeni... Roman, hikâye mi? İşte gene o yıllarda tohumu atılan toplumcu sanat anlayışının yeşeren Ürünleri... Kemal Tahifler, Kemal Bilbaşarlar, Orhan Kemal'ler, Yaşar Kemal'ler, Fakir Baykurt'lar... 


N. İ: Pekii Rıfat... «Karadenizin Kıyıcığında»... Anladık! Senin yeni şiişlerini ne zaman okuyacağız! 


R. I: Pek yakında... Gerçekçilik tam paralelime gelmişken... Katılacağım bu akıma yeniden... Emeğimizin geçtiği akıma... 


LALELİ EEE İTTEEİTİYTİ İETT 


Seçim sorunu 


I Baştarafı 8. sayfada] arasındaki vahdetin temini ve bu vahdeti engellemek kastiyle ( girişilecek iç ve dış tertiplerin akamete uğratılması, emperyalist yenilgiyi hazırlayan ilk koşullardır. 

Emperyalist boyunduruk altındaki ülkelerde hangi seçim sistemi yürürlükte olursa olsun, emekçi osınıfların temsilcilerinin geniş çapta yönetime katılması söz konusu olamaz. Örneğin, A. 
merikan işgalindeki Güney Vietnam'da yapılan seçimleri hatırlamak, bu konu- 


daki tartışmayı daha da lüzumsuz kılar. 

Boyunduruk altındaki seçimler ne kadar tekrarlanırsa tekrarlansın, samdıktan daima birtakım Kao Kiler fırlayacaktır. 


SONUÇ : 


Örnek olarak aldığımız ülkede seçimler, tutucu partiler için, ekseriya 
4 senede bir, 15-20 güne inhisar eden 
ve statükonun devamını sağlayan bir araçtır. 

Devrimci partiler için seçimler, emekçi kitlelerin o bilinçlenmesine, yönetime katılmasını önleyen o anti-demokratik yasakların O kaldınılmasına,i evvel emirde emperyalist boyunduruğun parçalanmasına yararı dokunduğu oranda, bir önem taşır. Seçim mücadelesi süresi 15-20 gün değil, her allahın günüdür. 


Vietkong Çetecileri Arasında 


Satış rekoru kıran ve büyük olaylara sebep olan kadın gazeteci MADDELİNE RIFFAUD'un aylarca bataklık savaşlarında birlikte yaşadığı VİETKONG ÇETECİLERİ- 


NİN kanlı savaş hikâyesini anlatan eseri. Hiç bir yerde 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NASIL BAŞLADI? 
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R, 


“rikan halkının Karakteri “karakter ticaretin, görevin ve 


19. yüzyılda Amerikan tüccarları, misyonerleri, denizcileri aslında Kendileri ile ilgisi olmayan uzak diyarlarda cirit atarlardı; ama Amerika Birleşik Devletlerinde egemen olan genel duygu, uzak larda sömürgeler elde edilip oralarda hükmedilmesine karşıydı. Bununla birlikte, yüzyılın sonunda bu duygu değişti; büyük ölçüde, İspanya ile savaşın (1898- 1899) sonucu olarak, ABD. emperyalist bir devlet oldu. Bu savaşla son veren barış antlaşmasıyla Amerika Birleşik Devletlerine sunulan eski İspanyol sömürgelerinden biri, Filipin adalarıydı. Bununla birlikte birçok Filipinlilerle Amerikan askeri birlikleri arasında fiili savaş patladı. Amerika'da bu konuda da görüş ayrılığı vardı; yeni elde edilen ülkede hü-Kümet kurmak sorunu zorunlu hale gelince bu ayrılık Kongrede belirgin hale geldi. Ama emperyalizm dâvasının güçlü savunucuları vardı. 4 Ocak 1900 günü Indiana senatörü Albert J. Beveridge Kongreye şu Karar tasarısını verdi: 

«Filipin Adaları, Birleşik Devletler'e ait topraklardır; Amerika Birleşik Devletleri onları böylece elinde bulundurma- ya ve durumun gerektirdiği biçimde hü- 


kümet denetimi kurup sürdürmeye kararlıdır.» 


9 Ocak günü, kendisi, bu Karar tasarısının okunmasını istedi ve bu tasarı- nın kabul edilmesi için çok belâgatli bir konuşma yaptı. Aşağıda bu konuşmadan parçalar bulacaksınız.) 

Bay Başkan, içtenlik isteyen bir za-' manda yaşıyoruz. Filipinler, sonsuzluğa kadar bizimdir; Anayasanın «Birleşik Devletlere ait topraklar» dediği türdendir. 
Filipinlerin hemen ötesinde de uçsuz bucaksız Çin pazarı vardır. 


İkisinden de geri çekilmeyeceğiz. Bu adalarda bize düşen GÖREV'den Kaçınmayacağız. Doğudaki imkânlarımızı bırakıp gitmeyeceğiz. Tanrının ırkımıza emanet ettiği «dünyayı uygarlaştırma görevi nin bize düşen payını red etmeyecogiz. Kırbaç zoruyla yüklendikleri yükten yakınıp uluyan köleler, gibi değil, gücümüze lâyık bir görev verdiği için, dün- 


“yanın yeniden kurulmasında bundan böy- 


le önderlik etmek üzere bizi seçtiği için Tanrı'ya şükrederek, işimizin üstüne yürüyeceğiz. 


Bu adalar ülkesi, bütün okyanular- da boş Kalan son diyardır... Bunu ele gegirmek, yanlış bir iş olmayacaktır. Bundan böyle bizim en büyük ticaretimiz Asya ile olmalıdır. Pasifik, bizim okyanusumuzdur. Avrupa, Kendi ihtiyacını karşılayacak şeyleri gittikçe daha fazla üretecek, tükettiği şeyleri kendi sömürgelerinden gittikçe daha fazla sağlayacaktır. 
Ya biz kendi fazla üretimimiz için tüketiciyi nerede arayacak, nerede bulacağız? 
Bu soruya, coğrafya karşılık veriyor! bizim doğal müşterimiz Çin'dir. Çin İngiltere'den, Almanya'dan, Rusya'dan, bugünün ve yarının tâcir devletlerinden çok bize yakındır. Onlar, Çin sınırlarında üsler elde ettiler, böylece Çin'e yaklaştılar. 
Filipinler bize Doğunun kapısında üs o-Tuyor. 

Limanlarımızdan Doğuya ve Avustralya'ya, Isthmus kanalından Asya'ya bütün Doğu limanlarından Avustralya'ya giden bütün deniz yolları Filipinlerde birleşir ve Filipinlerden ayrılır. Filipinler sanki, kendi kendini besleyen, Kâr ödeyen, Tanrının stratejisine uygun olarak seçilmiş bir yerde devamlı olarak demirli bir filo gibidir; bu filo, Pasifiğe hükmeder. Ve Pasifik, geleceğin ticareti- nin üzerinde olacağı okyanustur. Geleceğin savaşlarının çoğu, ticaret yüzünden çıkan çatışmalar olacaktır. Demek ki Pasifiğe egemen olan devlet, dünyaya hükmedecektir. Filipinler elimizde olunca bu devlet, Amerikan Cumhuriyetidir ve hep böyle olacaktır. 

İnsanın Kendi Komşusu ile alış veriş yapması kadar doğal bir şey yoktur. Filipinler bizi bütün Doğu'nun en yakın komşusu yapıyor. Tanıdığınız kimselerle alış veriş yapmaktan doğal hiç bir şey yoktur. Bütün ilâncılık işlerinin ana düşüncesi budur. Filipinler bizi dünyanın en fazla peşinde koşulan müşterileriyle hep karşı karşıya getiriyor. Ticarette başarının unsurları, ulusal itibar, ulusal yakınlık, bir de ticari çalışmadır. Bunlar- dan ilkini Filipinler, sonuncusunu Amesağlıyor. Bu kudretin 


Amerikan emperyalizmi bugün en vahşiyane cinayetlerini Vietnamda . iş lemektedir. Ancak, Vietnam halkı, gösterdiği kahramanca direnişle A. 
merikan emperyalizminin temellerini sarsmağa başlamıştır. 


bütün unsurlarının mutlu bir bileşimidir. 
İngilere'ye, hiç pazarı olmayan (buzlu Alaska'dan birkaç arşın toprak vermektense savaşı göze aldığımıza göre, İngiltere, Almanya, Rusya ya da Japonya'nın bütün Filipinleri ele geçirmesini önlemek için çok şeyler yapmalıyız. İşin içinde olan bir kimse, biz geri çekilirsek adaların sonunun ne olacağını kolayca anlar. 


Senato üyeleri! Bu çoluk çocuğa soyut ve bilimsel bir Kendi Kendini yönetme düzeni uygulamaktansa, Pasifiğin bu ortak bahçesini ve Cebelitarık'ını bırakıp çekilmek; bu uğurda bugüne kadar harcadığımız kanlarımızı ve hazinelerimizi de yararlı bir kayıp saymak daha iyidir. Bunlar, Kendi kendilerini yönetemezler; nasıl yönetebilirler? Bunlar kendi Kendini yöneten bir ırk değillerdir. Doğuludur bunlar, Malayalıdır; İspanyollar bunları en aşağı sosyal sınıf olarak eğitmiştir. 

Bunlar, İspanyolların zayıf, kokuşmuş, Zalim ve kaprisli yönetimi dışında yönetim tecrübesi diye bir şey bilmezler. 
Bu üç yüz yıllık kötü yönetimin kafalarında yarattığı «yönetenler» ve «yönetilenler» izlenimini onların kafalarında silebilmek için nasıl bir büyü kullanılacak- 


tır? Kanlarının Doğulu niteliğini hangi simya bilimi değiştirecek ve Malayalı damarlarından Amerikan «Kendi kendini yönetme» kanı akmasını sağlayacaktır? Bizim, Anglo-Saxon olduğumuz halde, bin yılda yükselehildiğimiz kendi kendini yönetme yüceliğine onlar göz açıp kapayıncaya kadar nasıl olup da yükselebileceklerdir? 


Bay Başkan, kendi kendimizi yönetme ve iç gelişme bizim ilk yüz yılımızın egemen belirtileri olmuştu; ikinci yüz yılımızın egemen belirtileri ise başka ülkeleri yönetmek, Kendi kendimizi yönetmek gibi kutsal bir iştir; nasıl ki emanet mülkü idare etmek de Kendi çıkarlarımızla ilgilenmek kadar kutsal bir yükümlülüktür. 

Bağımsızlık Beyannamemiz, bizi, dünyanın yeniden kuruluşunda bize düşeni yapmaktan men etmez. Men etseydi, bu Beyanname yanlış olurdu; nasıl Ki Beyannameyi imzalamış bulunanlar tarafından yapılmış olan Konfederasyon Maddeleri- nin de yanlış olduğu anlaşılmıştı. Bağımsızlık Beyannamemizin bugünkü duruma uygulanması mümkün değildir. O, kendi kendini yöneten insanlar tarafından, kendi Kendini yöneten insanlar için yazılmıştır... 


Anayasanın Kongreye. açıkça verdiği, milletin ele geçirebileceği (o bütün toprakları yönetmek yetkisine okyanuslar sınır değildir. Anayasa «Kongre Amerika Birleşik Devletlerine ait bütün topraklar ile ilgili, ihtiyaç duyulan bütün kural ve nizamları Koyma yetkisine sahiptir» der. Burada sadece Kuzey-Bati toprakları, sadece Louisiana ya da Flori- da, sadece bu Kıt'adaki topraklar değil; her hangi bir yerde bulunup millete ait olan bütün topraklar söz konusudur. Ulu sun, devletin kurucuları saf taşralılar değillerdi. Dünya coğrafyasını biliyorlardı. 
Toprak adamları oldukları Kadar denizciydiler de ve gemilerimizin gidebildiği her yere bayrağımızın da gidebileceğini bilirlerdi. İlerlemenin mantığına sahiptiler; kurmakta oldukları cumhuriyetin, ırkımızın genişleme kanunlarına uyarak, dünyanın bugün gördüğü daha büyük cumhuriyet haline geleceğini, ilerde de, Tanrının inayetiyle, dünyanın insan Kaderi- nin hâkimi olarak kabul edecekti, daha güçlü cumhuriyet haline geleceğini biliyorlardı. Babalarımız büyüme, genişleme, coğrafyanın, iklimin, hattâ Amerikan halgının canlılık ve imkânlarından başka hiç 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parti siyasetin sorunundan daha derindir 


şeye karşı dürüst davrandın; seni çok şeyin yöneticisi yapacağım.» 


&henkli bu kadar hayırlı olayların içind: Tanrının elini görmeyenler, gerçekten kör dürler. Bu canlı ulusun, dünyanın koruyucu kuvvetlerinin en güçlüsü olduğunu, 


kurtarıcı devletlerinin başında geldiğini anlamayan akıl, gericidir. Olaylar ilerlerken Kenarda durmanın bizim çıkarlarımızın satılması ve görevimize ihanet edilmesi olduğunu görüp anlamamak aşağılık 


süz bir şan ve şerefi Kazanmaya cesaret 


bir şeyin sınırlandırmadığı imparatorluğun anlatımı olan bu sözleri Anayasaya Ē bu yüzden yazdılar: «Kongre, Amerika Birleşik Devletlerine ait bütün toprak- Z lar ile ilgili ihtiyaç duyulan bütün kural ve nizamları koyma yetkisine sahipteb ei 


Bay Başkan bu sorun her hangi bir 


#nayasaya uygun iktidarın her hangi bir sorunundan daha derindir. Bu sorun temel önem taşımaktadır; o ırkımıza aittir. 
Tanrı; ingilizce konuşan ve Germen asıllı kavimleri bin yıldanberi kendi yaptığını beğenmek için övünmek için yarat- 


keşin; Karmaşıklığın hüküm sürdüğü herE mış değildir. Hayır! Tanrı bizi Keşme-Z yerde düzen kurmak için; dünyanın usta teşKilâtçı efendileri yaptı. Bize bütün yeryüzünde gerici güçleri yenelim diye ilerleme ruhunu verdi. Vahşi ve bunak kavimleri yönetebilelim diye; bizi, yönetim- de usta etti. Böyle bir Kuvvet olmasaydı; Z dünya; barbarlığa ve karanlığa gömülür- Z dü. Tanrı; ırkımızın içinde de, dünyanın Z yeniden kuruluşuna önderlik etmek üzre Z Amerikan halkını seçti. Bu, Amerikanın, Tanrı tarafndan emredilen kutsal görevi dir; bu görev bizim için, insanların kavuşması, mümkün olan, bütün şanları, bütün alır. Biz, dünyanin ilerlemesinin emanet? 
edildiği ulusuz, bekçileriyiz. Hazret-i İsa'nın yargısı üstümüzdedir! «Sana emanet ettiğim birkaç Z 


Harmana 


bütün kârları, Z mutlulukları içine Z 


haklı bir dünya barışının Ž 


Tarih, bizi nasıl anacak? Bu kutsal Ē 


emanete ihanet ettiğimizi, vahşileri kendi 


düşük durumları içinde bıraktığımızı, çöl E 


bile 


güvenmediğimizi veZ 


pis Okârlarımızı çünkü gücümüze 


yetkilerimizin yasasını şüpheci bir gözle Z okuduğumuzu mu yazacak? Tarihin gururlu, en kabiliyetli, en saf, en temiz Z ırkı tarafından tarihin en soylu eserini yö Z netmeye ve yürütmeye çağırıldığımız hal- Æ de bu büyük görevden Kaçındığımızı mız yazacak? Babalarımız, böyle yapmazlardı. E Hayır! Onlar, en küçük yönetim işlerini beceremeyecek, felçli hiç bir hükümet Kurmadılar. Dünya işi kendilerini göleve ça ğırdığı zaman edilgin (pasif) kalan miski bir ulus meydana getirmediler. Gerici bir ıevlet kurmadılar. Kaçak bir bayrağı hiç açmadılar... 


enE 


Bu kadar geniş Kapsamlı, bu kada 


bu yüzden yerimizin dünyanın kurucu vež 


ELLEELLE TETEN 


olduğu Kadar körlüktür de. Bu kadar değerli ve parlak, bu kadar soylu bir gö revi başarmaktan korkan, bu kadar ölüm- 


edemeyen yürek, gerçekten çürümüş demektir... 


Bay Başkan ve Senato üyeleri! Önerdiğimiz karar tasarısını kabul ediniz ki böylece barış çabucak gelsin, ve biz Kurtarma, yeniden yaratma, yüceltme görevimize başlayabilelim. Bu tasarıyı red ederseniz dünya, tarih ve Amerikan halkı bizim apaçık görevimizi yapmaktaki þaşarısızlığımızı izleyecek olan sonuçların çok büyük sorumluluğunu nereye yükleyeceğini bilecektir. Askerlerimizin kanları akarken, biz durmaya nasıl cesaret edebiliriz? 


GARAARAA ARAMALAR LER RADARA DUAA AA METERA 


KÖY VE ŞEHİR EMEKÇİ- 
LERİNİN DAİMA EN 
MAĞDUR OLAN KİTLE- 
LERİYLE YAKIN BİR 
KADER BİRLİĞİNE DA- 
YANAN, BAŞARI VE BA-ŞARISIZLIKLARIN ÖZ - 
ELEŞTİRİYLE PAYLA- 
ŞILDIĞI BİR ORTAMIN 
YARATILMASI ZORUN- 
LUDUR. 


Sandıktan çıkmakla sahiden milletin temsilcisi olmak acaba ayni şey mi? Bazilarınuz buna: «Evet, ayni şeydir» diyecek. «Sandıktan çikan milletin verdiği oylardır. Başka bir deyimle, millet iradesinin somut ifadesidir. Bu öyle somut bir ifade ki, oyunu kullanan kişinin, ken. 
di elile bastığı mühür vardır üzerinde. 
Her dört senede bir bu hakkını kullanmaktadır. Tam dört yıl düşünme-taşınma özgürlüğü verilir. Artık, bundan sonra da, sandıktan çıkanı sineye çekmek gerek. Kendi düşen ağlamaz.» Mevcut par-Ülerimiz aşağı yukarı işte böyle bir anlayış içinde icrayı sanat etmekle. 


STATİKO-MEMNUN VE 
GAYRİ MEMNUN OLUŞ 


Bir an için oy'un millet iradesinin tam bir ifadesi olduğunu kabul edelim. 
Ve bu iradenin ne menem şey olduğu üzerinde duralım. Önemli olan, ıradenin kendisidir. Cnemli olan milletin istediği şeyin ne olduğudur. Acaba millet statükonun Gevamını mı, yoksa değişmesini mi ister? İlk akla gelen, şayet, tutucu bir siyasi partiye oyunu veriyorsa, hayatmdan memnun demektir, statükonun devamını ister. İlerici bir partiye oyunu veriyorsa, gayri-memnun demektir. Statükonun değişmesini ister. 


YAŞANTI - TEVEKKÜL 

Şu halde, acaba miliet hayatından ne zaman memnun, ne zaman gayrimemnun olur, sorunu üzerine eğilmemiz gerekiyor. 

Bir toplum (düşünelim ki, çoğunluk: henüz  yemek-içmek, o barınmak, neslinin (devamlılığını sağlamak gibi, biyolojik ihtiyaçlarının temininde bile, tabiatla olan savaşında, yenik düşmektedir. Zelzele, sel felâketleri, toprak kaymaları, kuraklık, kış, ilh. karşısında çaresiz kalmaktadır. 

Üretimde, oatalardan kalma ilkel araçları kullanmak zorundadır ve bu ilkel üretim araçları, başta toprak olmak üzere, kendine ait değildir. El dünyaya (— geddiği" 
görmekte rekorlar kırmaktadır. Aynı durum, biraz değişik koşullarda, kasa- ba ve büyük şehirlerdeki çoğunluk için de söz konusudur. 

Böyle bir toplumda, başta emekçi smıflar, kitle halinde, sanki hayatm- dan memnunmuşcasına, oyunu tutucu siyasi partilere pekâlâ verebilir. Memnün veya gayri-merınun oluş, içinde bulunulan (koşulların bir sonucudur. 
Fakat bu sonuç, mutlak olarak değil, izafi olarak belirir. Örneğin, kapitalist düzende yaşıyan bir toplum, birden kölelik düzeni içinde yaşamağa mecbur edilsin. Çoğunluk, bir evvelkine nispetle, çok daha ağır koşullar içine düştügünün kolayca bilincine varacak ve hayatından (o gayri-memnun olacaktır. 
Çünkü iki düzen arasındaki koşulları kıyaslama imkânını bulmuştur. Halbuki yüzyıllardır nieelik bakımından, bir birikim olmasına rağmen, aşağı yukarı aynı koşullarda .bulunan toplum çoğunluğu, içinde yaşadığı durumu kıyaslıyacak bir başka yaşantısı olmadıgından, statükoyu büyük bir tevekkül içinde kabullenme eğilimindedir. 


ADAY - REKLÂM - OY 

Bu bakımdan, tutucu partiler, seçimlere çok avantajlı bir durumda giriyorlar. Hele bu seçimler 15-20 gün gibi kısa bir mücadele sonucu yapılır- sa, avantaj bir o kadar artıyor demektir. 

15-20 günlük seçim mücadelesinde yapılanlarla radyolardaki reklâm saatleri programlarının, nitelik bakımından farklı olduğunu savunmak güç. Nasıl ki fakir milletimizle alay eder gibi, paranı şu bankaya yatırırsan, daha çok ikramiye, (o filânca bankaya yatırırsan daha büyük apartıman diye, ortalık velveleye veriliyorsa, oyunu şu partiye verirsen şöyle olacak, bu partiye verirsen böyle olacak diye, seçimler için de çok daha gürültülü ek bir reklâm programı uygulanmaktadır. 

Halbuki banka ortadadır. Parası olan vatandaş gerektiğinde onu bankalardan birine yatırır veya yatırmaz, dilediği gibi tasarruf eder. Vatandaş a- 


Seçim 
Sorunu 


Şevki AKŞİT. 


çısından değişen bir şey yoktur. Aynə şekilde siyasi partiler ortadadır. Örnegin iktidar partisi ortadadır. Ve iktidarda kaldığı sürece (yaptıkları veya yapmadıkları meydandadır. 

Xirmi günlük seçim nutuklariyle değişen nedir? Değişen bir şey yoktur ortada. İktidarda olsun, muhalefette olsun, siyasi parti, ne mal olduğunu; 4 
senelik devrelerde ortaya koymuştur. 


NARZA GÖRE ŞERBET 

Nasıl ki en çok reklâm yapma imkânına sahip bankalar, şirketler, daha çok müşteri ediniyorlarsa, aynı şekilde seçimlerde büyük reklâm masraflarını karşılayabilen partiler kârlı çıkacaklardır. Yabancı şirketler dahil, para babalarının himayesinde olan tutucu parülerin oavantajını, bilmem daha fazla söylemeye lüzum var mı? 

Adayların, seçimden seçime karşılaştıkları vatandaşın oyunu (o koparabil— mek için, nabza göre şerbet verme, yolunu tutacakları besbelli. Hangi lâflar ilgi uyandırıyor, alkış topluyorsa, sırtlarmda yumurta küfesi yok ya, o bölgedeki şiarlar, ona göre ayarlanacaktır. 

Seçmen, nasıl olsa, adayları yakından tanıyıp (o güvenemediğinden, tutucu partinin dağıttığı çorap gibi, iki arşın basma gibi hediyelerin, oyların şu veya bu partiye gitmesinde önemli bir rol oynıyacağı da meydanda. Sonra, alt tarafı 15-20 gün için, tutucu partileri finanse edenler, . keselerinin ağzını biraz açacaklar zahir. Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez. 

Tutucu partilerin temsilcileri, demagojik alanda ne kadar başarılı olurlarsa olsunlar, gerçekte gayet: küçük 


bir azmlığın çıkarlarını savunduklarından, daima açık vermek korkusu içindedirler, Bu bakımdan, milletle 


hesaplaşma forraalitesini, 15-20 gün gibi kısa bir zamanda - karanbola getirmeleri, kendi çıkarları açısından akuhcadir. Dört senenin kalan günlerini de tabiaüyle parlâmento çalışmalarına tek sif görüşünde olacaklardır. 


l j 

EMEKÇİ PARTİLERİN ©“. 

TUTÚMÜ : 

Emekçi sınıfların (o çıkarlarını savunan ve iktidarın çoğunluk yârarına değişmesini amaç bilen partilerin futumu ise, tam tersi olması gerekir. Dört senelik devre içinde, emekçi yığınlarla başbaşa verip, üretimde olsun, tüketim de olsun, sömürüye karşı tutumda, karşılıklı sorumluluğa dayanan, görüş ve eylem birliğinin kurulması gerekir. 

Köy ve şehir emekçilerinin daima en mağdur olan kitlelerile Kader birliğine dayanan, başarı ve başarısızlık - ların, öz eleştiriyle paylaşıldığı bir ortamın yaratılması zorunludur. 

Tutucu partilerin (o eikiliyemiyeceği, demagojinin, paranın, hilenin, ihbarların itibar görmiyeceği bu ortamda, bilinçlenen çoğunluk, mevcut iktidarla ileride bizzat yöneteceği iktidar arasındaki farkı, öz deneyleriyle tesbit ve ya en azından sezme şansına kKavuşaiaktır. Statükoyu büyük bir tevekküt içinde olduğu gibi kabul etmek, artık ondan kolay kolay beklenemez. 

Böyle bir sonuca varmak için, anayasaca tanınmış. -bütün demokratik hakların, lâfta değil, pratikte sonuna kadar kullanılması ve emekçi oyığınlarım yönetime katılmasına : engel olar anti-demokratik (kanunların kaldırılması için, ısrarlı ve netice alıcı bir çaba gösterilmesi gerekir. 


EMPERYALİST BOYUNDURUK 
VE SEÇİM SANDIĞI 
Söz konusu ülke, emperyalist devleilerin sömürü alanı ise, bütün devlet kurumları, kredi kurumları, yabancı uzmanların denetimine (o terkedilmişse, toprakların bir kısmı, nükleer bir savaşta kullanılacak üsler olarak, emperyalist bir devletin emrinde ise, silâhlı kuvvetlerin komutası yabancı bir generale devredilmişse, emekçi parti, bağımsızlık şiarmın bayrağını yükseltip, evvelemirde haysiyetli bir millete mensup olmanın gerektirdiği (o anti-emperyalist eylemi göstermek zorundadır. 
Bu yolda başarılı olmak için, işbir likçiler bir tarafa, siyasi görüşleri, dini inanışları ne olursa olsun, billi güçler [Devamı 7. sayfada) 
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